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Bij de bloemschikking: 
Lukas 13: 1-9 
Kernwoorden: inkeer, vruchtdragen- geduld in God 
Goede God 
U geeft vrucht. 
Ook als we het zelf misschien niet zien. 
Vandaag bidden we U om  
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
tederheid en zelfbeheersing. 
Stroom met Uw Geest door ons. 
Amen. 
 
 
 

 
Voorganger  : Ds. John Boogaard 
Ouderling van dienst  : Johan Slok 
Organist  : Erik Westerhout 
Collecten:  : 1e Kerk in Aktie, zie pagina 4 
  : 2e Kerk 
 
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door Rieke van de 
Lagemaat, onze nieuwe kerkelijk werker. In de ‘Weekinfo’ (op onze site 
kunt opgeven voor de ‘weekinfo-brief’, onder het kopje ‘Weekinfo’)  stelt 
zij zich uitgebreider aan u voor! 

 
 

1e collecte rekeningnummer: NL14RABO0395138906 
2e collecte rekeningnummer: NL70RABO0395138868 

    Zie pagina 6 voor de QR-codes  
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Woord van welkom door Johan Slok, de ouderling van dienst 
 
Psalm 32: 1, 3 ‘Heil hen die God zijn ontrouw heeft vergeven’.  
 
Moment van stilte  
 
Woord van Bemoediging en Groet 
 
“Maak ons hart onrustig, God” (Hemelhoog 282)  
 
Gebed om de heilige Geest  
 
“Beloofd land – in zicht”- het 40-dagen-projectlied van de 
kindernevendienst  
1 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
2 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst – ook zij lezen uit Exodus 14 
 
Exodus 14: 5 - 22, gelezen door Rieke van de Lagemaat  
 
Lied 605 ‘De toekomst is al gaande’  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 552:1, 3 ‘Dit is een dag van zingen’  
 
Wel en wee 
 
Gebed 
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Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God” 
 
Collecte  
 
Annemarie Slok opnieuw over Youth For Christ, dit jaar ons 40-dagen-
project  
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst: Het 2e deel van ‘Beloofd 
land – in zicht’ 
 
Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft’  
 
Zegenbede  
 
‘Amen’  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bloemengroet van deze zondag gaat met een groet van de gemeente 
naar Mevrouw G. Blankers-van den Heuvel. 
 
 

Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten 
bij koffie, thee of fris.  
 
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en 
neem contact op met  
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of  sms:) 06 243 988 36 –  
of via de email: j.a.boogaard@ziggo.nl 
 

Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-
hof.nl.  U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het 
kopje ‘Weekinfo’). 
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Van de Bloemencommissie. 
Het jaarthema van de Protestantse kerk voor 2022 is “Van U is de 
toekomst”. 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Levenslust, liefde. 
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van de zonsopgang tot 
de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Kleine en grote 
verrassingen die het leven glans geven. De kerk is bij uitstek een plek van  
zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en 
genade van God worden ons aangezegd. 
In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. 
De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster uit 
Lucas, en verbinden we voor deze symbolische 
bloemschikking aan “genade is de grondtoon”. 
 

Eerste collecte op zondag 20 maart: 
Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Yogyakarta 
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland 
Java, leven veel kinderen op straat. Anies 
uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland 
Java, woont op straat. "Ik was een gewoon 
kind, met een thuis en een fijn gezin,” 
vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn 

vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te 
verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar 
school.” 
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken de kinderen op 
straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en  
muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor 
kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij 
gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. 
Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. 
Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders 
kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. 
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van 
harte aanbevolen! 
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Straatkinderen Indonesië. 
 

Van harte uitgenodigd voor het ochtendgebed van a.s. woensdag, 23 
maart, in de kerkzaal. We beginnen 9 uur en om 9.30 uur ronden we weer 
af.  
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N.b. Denk om de Voorjaarsmarkt (van het 40-dagen-project) volgende  
week zaterdag 26 maart, van 10 – 12.30 uur én om het ‘Run/ Wandel/ Rol 
& Ontmoet’ van 10-12 uur. Zie elders 
 
De weer-welkom-in-de-kerk-brieven, naar heel de gemeente (die door al 
die rollen hele pakketten zijn geworden) moeten weg – helpt u / help jij 
mee ze weg te brengen? 
 

Het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) is op 
zoek naar een penningmeester. 
De penningmeester is een 
ouderling-kerkrentmeester die 
zich vooral bezighoudt met het 

beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te Veenendaal 
(PGV). De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over 
het financieel beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het 
Kerkelijk Bureau voert de dagelijkse administratie waar de 
penningmeester toezicht op houdt. 
Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een 
aantal uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee 
van de PGV? Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl.  
 

De kliederkerk 
PETRAKERK | KERKEWIJK 135 | VEENENDAAL 
zondag 27 maart, 14:30 - 16:30 uur, laagdrempelig samen 
kerk beleven 
iedereen is welkom! Thema: Een nieuw begin! voor 
(groot)ouders en kind(eren) in de basisschoolleeftijd. 
'Geef jullie snel op – uiterlijk woensdag 23 maart - bij ds. 
Coby de Haan: drs.jdehaan@gmail.com Graag je leeftijd 

even vermelden. Is er een dieet of iets anders waar we rekening mee 
moeten houden? Zet het er bij in de mail.' 
 
Muziekprogramma in de 40 dagen tijd – Petrakerk. 
Op 20 maart zijn we halverwege de Veertigdagentijd, de periode die start 
op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Deze middag bezingen, bespreken en 
beluisteren we veelzijdige liederen die ons via het liedboek voor deze 
periode worden aangereikt.  
Kerkmusicus Herman Mussche, o.a. als cantor verbonden aan de Oude  
Kerk in Amsterdam en dirigent van het Veenendaals Kamerkoor, zal de  
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toelichting verzorgen. De cantorij o.l.v. Guus Fennema is aanwezig en 
organist is Ytsen Wielstra. Er is volop samenzang, dus wees welkom!  
Datum: 20 maart, Locatie: Petrakerk Veenendaal, Tijd: 15.30 uur.  
Kosten: collecte na afloop. Contact: zw-vis@pkn-veenendaal.nl.  
Aanmelding: niet nodig. 
 
Filosofisch Café in Het Trefpunt bij de Petrakerk. 
Op dinsdag 22 maart is er om 20:00 uur weer een Filosofisch Café in Het 
trefpunt. Deze activiteit is toegankelijk voor mensen van binnen en buiten 
de kerk.   
Deze keer wordt de avond ingeleid door Hans Bouwmeester. Hij verschaft 
ons enig inzicht in het "Socratisch gesprek". Het gesprek ontleent zijn 
naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Hij probeerde anderen tot 
inzicht te brengen door hen vragen te stellen, voorbeelden te laten geven 
en ervaringen met hen te analyseren. 
Na de inleiding zullen we in groepen oefenen aan de hand van een tweetal 
casussen, waar nodig begeleid door ervaren 'cafégangers'. Je zult je snel 
thuis voelen. Consumpties zijn voor eigen rekening. Datum: Dinsdag 22 
maart, tijd: 20.00 uur, locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5 Veenendaal.  
Contact: Werkgroep Filosofisch café , 0318-521222. Aanmelding: zw-
vis@pkn-veenendaal.nl (aanmelden hoeft niet, maar wie zich aanmeldt 
ontvangt vooraf nog wat extra info). 

 
Kopij voor de zondagsbrief van volgende week graag inzenden voor a.s. 
woensdag naar zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl. 
 
 

 
Handleidingen over het geven aan de collectes via Givt en de PGV App vindt u 
op onze website:  www.de-open-hof.nl. 

 


