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Weekinfo De Open Hof 

4e jaargang – nummer 21 - week 44/2024   

Zondag 27 oktober 2024 

De kleur van de antipendia: Wit  - wit duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht, 

feest!  Van meet af aan werd in de kerk een wit zijden, damasten of linnen kleed 

over de tafel gelegd bij de Avondmaalsviering.  Vandaar dat vandaag de kleur wit is. 

 
Kerkdienst 

 

 

Bij de dienst 

Ben jij een Bartimeüs?  

Zondagmorgen lezen we het prachtige verhaal over Bartimeüs 

uit Marcus 10. Bartimeüs zit aan de grond, letterlijk en figuurlijk. 

Hij is blind en hoopt door te bedelen in zijn levensonderhoud te 

kunnen voorzien. Als hij Jezus hoort, begint hij luidkeels te 

roepen. Hij heeft Jezus nodig. De omstanders, echter, snoeren 

hem de mond. Als Jezus ingrijpt, komt het toch tot een 

ontmoeting en krijgt de man zijn gezichtsvermogen terug. 

Het is het wonder van de genezing van een blinde. Wat een bemoediging, als je zo’n 

verhaal leest of hoort, waaruit blijkt dat voor God niets 

onmogelijk is! Maar daar is niet alles mee gezegd. Als we 

dieper spitten en het verhaal in zijn context beschouwen, 

komen andere aspecten aan het licht. Het gaat over zien en 

blind zijn, over geloof en ongeloof, over roepen en geroepen 

worden en over gezonden worden en volgeling zijn. 

Zondag gaan we ons spiegelen aan Bartimeüs. In sommige opzichten staat 

Bartimeüs misschien heel dicht bij je, in andere opzichten is hij misschien juist een 

tegenover. We laten ons door Bartimeüs bemoedigen en inspireren voor ons eigen 

geloof, geloof dat door onze omgeving voortdurend onder druk staat.  

Zondag vieren we weer het heilig avondmaal. Jezus roept ook jou om deel te 

nemen aan zijn maaltijd en vanaf de tafel word je weer de wereld in gezonden om 

volgeling van Jezus te zijn.  

Zondag 27 oktober  - 09.45 uur  

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering – viering heilig avondmaal 

Organist: Wouter Wieldraaijer  

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden)  
 en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus. 
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Misschien vind je het moeilijk om gehoor te geven aan die oproep. 

Graag attendeer ik je dan op de tekst hierna, waarin iets staat over 

eventuele belemmeringen om aan te gaan. Laat je door niets of 

niemand weerhouden: kom en ontvangen brood en wijn met 

vrijmoedigheid. Bij Jezus ben je welkom. Hij roept je!  

Ds. Rob van de Wetering 

 

Het heilig avondmaal: een brede uitnodiging 

Het is fijn als je veel gemeenteleden kunt ontmoeten bij het heilig avondmaal. We 

willen daarin gastvrij en verwelkomend zijn. Net zoals Jezus Christus dat was en is. 

Voor zelfverzekerden en voor zoekers en twijfelaars, voor ‘heiligen’ en voor 

zondaren, voor jonge en oude mensen en alles daar tussenin. Het is heel naar, als je 

wel wilt deelnemen aan het avondmaal, maar dat, om wat voor reden dan ook, niet 

kunt. We willen daarom, als dat kan, eventuele belemmeringen wegnemen. 

Mensen die langdurig ziek zijn 

Voor mensen die langdurig ziek zijn en daarom niet naar de kerk kunnen komen, is 

er de mogelijkheid van het huisavondmaal. We zetten dan de viering in de kerk 

voort in (maximaal) twee huizen. De predikant en een diaken leiden een korte 

(max. 20 minuten), eenvoudige avondmaalsviering in de besloten kring van enkele 

gemeenteleden die ziek zijn. Hun partners zijn hierbij uiteraard ook van harte 

welkom. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op met de diaconie.  

Mensen die moeilijk ter been zijn 

Mensen die moeilijk kunnen lopen of staan mogen vooraan in de kerk zitten op 

gereserveerde plaatsen. De predikant en een diaken komen dan naar u toe om u te 

laten delen in brood en wijn. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op 

met de diaconie. 

Kinderen en jongeren 

Kinderen en jongeren zijn ook welkom aan het avondmaal. We gaan er daarbij wel 

vanuit dat zij op een leeftijd zijn dat zij enigszins kunnen begrijpen wat daar gebeurt 

(maar het avondmaal blijft een mysterie, voor iedereen, zoals Calvijn al zei). We 

vinden dat voor deelname aan het Avondmaal wel toerusting nodig is. Kinderen en 

jongeren zullen het zelf ook fijn vinden om even te oefenen. Een tijdje geleden 

hebben we hiervoor een bijeenkomst gehad. Mocht u voor uw kind alsnog 

toerusting verlangen, neem dan contact op met één van de wijkpredikanten. 

Kinderen die naar de kindernevendienst gaan en die van hun ouders mogen 

deelnemen, worden voor aanvang van het avondmaal door de koster opgehaald. 
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Naast deze meer praktische belemmeringen, kunnen er ook geestelijke 

belemmeringen zijn om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Als u daarover 

wilt praten, neem dan gerust contact op met ds. John Boogaard (secties 1 en 3), ds. 

Rob van de Wetering (secties 2 en 4) of Agatha van Ginkel (80plus). We hopen dat 

de diversiteit van onze gemeente ook aan de avondmaalstafel zichtbaar zal zijn.  

Dik van Riessen, Diaconie (diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl  -  06 21535158)  

Ds. John Boogaard en Ds Rob van de Wetering.  

 

Van de Kindernevendienst 

Deze zondag lezen we in 2 Koningen 5 het verhaal van  

legeraanvoerder Naäman van 

de koning van Aram.  

Hij gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte 

te genezen. Ook nu gaan we dit verhaal samen 

beleven door knutselen en puzzelen.  

Jullie zijn van harte welkom, tot zondag!  

Mirjam en Bram 

Van de Kinderoppas 

Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór 

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas!       

Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 27 oktober 2024:  

 1e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
 2e collecte: Kerk 

De eerste collecte bestemd voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.   

Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 210 jaar de Bijbel 

dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang 

krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap 

van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.   

Dit is bijvoorbeeld wat we dankzij leden en donateurs doen:  

Bijbels voor kwetsbare vrouwen en jongeren uit Suriname Kwetsbare vrouwen en 

jongeren in Suriname en Guyana staan voor grote uitdagingen door armoede, 

gezondheidsproblemen, gebrek aan onderwijs en toenemende criminaliteit.   

mailto:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.bijbelgenootschap.nl/
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In deze moeilijke omstandigheden biedt de Bijbel hoop en 

richting. Met jouw hulp kunnen we ervoor zorgen dat elke 

jongere de Bijbel kan ontdekken.  Geef in de collecte of 

maak uw bijdrage over op  NL 74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v.  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.  

Hartelijke dank voor uw bijdrage!  

40-dagenproject 2025 

Het lijkt nog heel ver weg maar toch zijn we al aan het nadenken over het 40-

dagenproject van 2025. We zijn voor 2025 op zoek naar een goed doel en vragen 

alle gemeenteleden om met gemotiveerde voorstellen te komen, graag uiterlijk  

15 november 2024. De diaconie kiest dan drie doelen uit en daar gaan we met de 

hele gemeente over stemmen. U kunt een doel doorgeven door het sturen van een 

e-mail naar: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Voedselestafette 2024 

Zondag 27 oktober kun je voor de 

laatste keer de gevulde tassen inleveren 

in de kerk. Ook door de week (in 

oktober) op de maandag- en 

vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur 

worden afgegeven in De Open Hof bij 

onze koster als het op 

de zondagen niet lukt.  

Ook kun je de Voedselbank steunen door het overmaken van een 

gift via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. 

Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: 

Voedselestafette.  

Van Eettafel De Open Hof 

Vrijdagavond 8 november is er weer de mogelijkheid 

om gezellig te komen eten. Er wordt een heerlijke 

maaltijd klaargemaakt. Kom je deze keer ook? Neem 

gerust iemand mee.... Hartelijk welkom!  

Tijd: 18.00-20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)  Kosten:  € 5,00 per persoon. 

Opgeven vóór 5 november bij Ada Coppoolse, tel. 06 14979693 

of per email: eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl  

mailto:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van de Kerkenraad 

Afscheid ds. Aafke Rijken 

Op vrijdag 18 oktober nam Aafke Rijken tijdens een geanimeerde 

bijeenkomst afscheid als kerkelijk werker van De Open Hof.  

We keken in dankbaarheid terug op  

het vele pastorale werk dat ze in onze 

gemeente heeft verricht.  

Dochter Hanna Rijken gaf in 

vogelvlucht een presentatie van de 

Psalmen door de eeuwen heen.  

Vele vormen van Psalmen passeerden 

de revue, van Gregoriaans tot ‘op hele 

noten’, en van Datheen tot Taizé.  

Het was een zeer informatieve lezing 

waarbij de aanwezigen heerlijk konden 

meezingen. 

 

 

 

 

Lectio Divina  

Maandag 28 oktober van 19.00 – 19.35 uur in de 

kerkzaal van De Open Hof - o.l.v. Mirjam 

Met elkaar een paar verzen uit de Bijbel lezen en daar 

stil over zijn, maar toch alleen met je eigen gedachten, 

gebed, stilte.  Dát is Lectio Divina: het langzaam, 

aandachtig en indringend lezen van de Bijbel.  

Informatie en contact:  mirjam@deleede.org  

mailto:mirjam@deleede.org
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Van Kerk Binnenstebuiten 

Help jij mee: mensen te wijzen op Allerzielen?  

Ook dit jaar staan we - zaterdag 2 november - stil bij ‘Allerzielen’, 

als wereldwijd mensen hun overledenen herdenken!   

Wij van ‘De Open Hof’ bieden aan ieder die 

dat wil: een plek en een tijd om te 

herdenken, m.b.v. muziek, gedichten én ook 

stilte! Op zaterdag 2 november tussen 

19.00 en 20.00 uur in de kerkzaal.  

Andere jaren brachten we 

folders rond in de straten 

rondom de kerk. Dit jaar vragen we jullie om wat kaarten rond te 

brengen in jouw straat/buurt/ kennissenkring.  

Help je mee alsjeblieft? Er liggen kaarten achterin de kerk! Dank!    

Taakgroep Kerk Binnenstebuiten 

 

Van de LEF tafel 

Deze keer is er op zondag 27 oktober weer een LEF tafel 

i.p.v. zondag 3 november, omdat er dan ook een jongere (die 

op Terschelling studeert) bij kan zijn.      We komen samen 

bij Arco en Mirjam de Leede aan de Rozenbottelstraat 7.  

We zijn bezig met de geloofshelden uit Hebreeën 11. Afgelopen keer hebben we 

het gehad over Abel en komende zondag gaan we in op wie Noach was.  

Na de maaltijd en het onderwerp spelen we zoals altijd nog wat spelletjes.  

Zien we jou ook zondag 27 oktober? Graag tot dan!!  (En zoals het er nu naar 

uitziet, hebben we onze volgende LEF tafel op zondag 10 november.) 

We hebben nog een hulpvraag!   

Afgelopen seizoen brachten mensen ons altijd een heerlijk 

ontbijtje in de kerk. Nu zijn we op zoek naar mensen die  

voor ons zouden willen koken!   

We komen eens in de twee weken op zondag samen  

bij JP & Wendy of Arco & Mirjam thuis en starten om 17.30 uur met een warme 

maaltijd. Wie zouden er voor een groep van 7 of 14 mensen willen koken?? 

Voor meer informatie of aanmelden:  wendy@van-schelven.nl – 06 2048 9508   

DANK!!      

mailto:wendy@van-schelven.nl
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De kerkdienst is afgelopen en iedereen begeeft zich via de brug naar de uitgang. 

Halverwege kiest een aantal kerkgangers de ingang van de zaal om andere 

medekerkgangers te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 

Achter de tafel staat een drietal vrijwilligers 

van de koffiegroep klaar. 

Marjan Preusterink en Bertha Schout zijn 

mensen van het eerste uur. In de tijd van de 

gymzaal werd er 1x per maand koffie 

geschonken. Na de verhuizing naar de nieuwe 

kerk werd dit uitgebreid naar iedere week.  

‘Vrijwilligers meldden zich aan en de groep 

bestaat op dit moment uit iets meer dan 

twintig mensen’, zo vertellen zij, ‘twee ervan 

komen op zondag vroeg naar de kerk om de zaal in te richten. Er worden rond de 

honderd kopjes klaar gezet. Het koekje ontbreekt zeker niet.’      

Ieder zoekt zijn of haar plekje in de zaal. 

Duidelijk is wel dat er behoefte is aan deze 

ontmoeting. Kerkgang is meer dan alleen 

de dienst. Zittend aan tafel of rondlopend 

met een kop koffie in de hand. Je merkt dat 

ieder op zijn of haar wijze geniet van dit 

moment: jong, oud, samen of alleengaand.  

Soms kijken mensen eerst thuis digitaal 

naar de dienst en komen dan alsnog naar 

De Open Hof.  

Aan de dienstdoende vrijwilligers de taak 

om na afloop op te ruimen.  

‘We beginnen op een bepaald moment, want er zijn er die blijven zitten.’      

Wil je meer weten over de koffiegroep?  Stuur dan even een mailtje naar:  

koffiegroep.openhof@pkn-veenendaal.nl 

(Interview: Henk Brouwer) 

Onze taakgroepen in de schijnwerpers 

De Koffiegroep 

 

mailto:koffiegroep.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 27 okt 09.45 
Ds. Rob van de Wetering –  
Viering heilig avondmaal 

De Open Hof  

Zo 27 okt 17.00-19.00 LEF tafel Arco & Mirjam 

Ma 28 okt 19.00-19.35 Lectio Divina   De Open Hof 

Wo 30 okt 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof  

Wo  30 okt 18.30-19.30 (V.I.S.) LEF - kring Bij deelnemer  

Zo 3 nov 09.45 Ds. John Boogaard De Open Hof  

Zo 3 nov 09.45 CREA-verkooptafel De Open Hof 

Zo 3 nov 11.00 Ontmoetingsdienst Oost Spiesheem 54 

 

 

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. Overige linkjes: 

* Website De Open Hof     * Aanvragen login website DOH    * Agenda DOH 

* Pagina Info & Contact DOH           * Website PGV          * Website ZuidWest 

Komende zaterdag 26 oktober 

gaat de wintertijd in. 

De klok mag weer een uurtje terug.  

https://www.de-open-hof.nl/lef_tafel__4?ldate=2024-10-27
https://www.de-open-hof.nl/lectio_divina_8?ldate=2024-10-28
https://www.de-open-hof.nl/vis__lef_kring_en__1?ldate=2024-10-30
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/
https://www.petrakerk.nl/

