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Weekinfo De Open Hof 
3e jaargang - nummer 12 - week 35/2023   

Zondag 27 augustus 2023 

De kleur van de antependia:  Groen    

Groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en ook de kleur van hoop, 

verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer! 

 
Kerkdienst    

 

 

Bij de dienst 

Vrijheid 

Een paar weken geleden waren wij als gezin op vakantie en hebben wij onder 

andere Berlijn bezocht. Het was voor de tweede keer. En opnieuw vond ik het 

fascinerend. De historie is daar op bijna elke hoek van de straat te proeven.  

Een bezoek aan Joods museum en het Stasi-museum hebben diepe indruk gemaakt. 

Berlijn en in het bijzonder deze musea zetten mij aan het denken over ‘vrijheid’.  

Wat is vrijheid? Wat is vrijheid in de (recente) historie van Berlijn?  

Wat is vrijheid in de wereld van vandaag?  

Zijn wij vrij? Ben ik vrij? 

In de overdenking aanstaande zondag wil ik u/jou meenemen in 

mijn mijmeringen over vrijheid. Daarbij kijken we ook naar een 

Bijbels perspectief op vrijheid. In de brief aan de Galaten staat:  

‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; 

houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’  

Wat heeft ons deze tekst te zeggen, als vrijheid ver weg lijkt?  

U/jij komt toch ook? Ik kijk er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. 

Ds. Rob van de Wetering 

  

Zondag 27 augustus 2023 -  09.30 uur 

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

Orgel: Jan de Wit 

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas 
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Van de Kindernevendienst 

Deze zondag gaan we weer in twee groepen werken. Het is de 

eerste week van een blok met drie verhalen over Jozua en de 

Israëlieten die het land Kanaän binnengaan.  

Op deze zondag staan Numeri 13:1-3 en 13:21-33 centraal:  

Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, 

naar het land Kanaän om te zien hoe het land 

eruitziet. Deze spionnen komen terug met 

mooie verhalen, maar ook met verhalen waar 

de mensen bang van worden.  

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons  

op de rijkdom die in het nieuwe land te vinden 

is: er groeien druiven aan trossen die bijna te 

zwaar zijn om te tillen.  

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de Israëlieten die bang worden 

door verhalen over hoe groot en sterk de mensen zijn die nu in Kanaän wonen.   

We gaan hierover praten, knutselen en wie weet ook wel stempelen.  

Zien we je zondag? 

 

 

Van de Diaconie 

   Collectedoelen voor zondag 27 augustus:  
         De 1e collecte is voor de Diaconie  

         De 2e collecte is voor de Kerk 

 

 

 

Van ds. John Boogaard 

Volgende week zondag 3 september hopen we weer met elkaar ‘de maaltijd van  

de Heer’ te vieren, ook wel ‘het Heilig Avondmaal’ genoemd.  

Opvallend is dat er nog steeds mensen zijn die hierbij wegblijven. ‘Zonde’!  

Daarom: speciaal voor u/jou de tekst die we vaak voorop de liturgie zetten als we 

het Avondmaal vieren.   

Doe mij (en jezelf) nou eens een ‘lol’; en léés die tekst eens écht!  

Waarom? Omdat het daarin misschien wel om jou gaat!  

 



 3 

Voor wie het Avondmaal bedoeld is?  

De avondmaalstafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft, en voor iedereen 

die Hem meer wil leren liefhebben. 

Dus kom als je een rotsvast geloof hebt, maar ook als zoekend gelovig bent. 

Kom als je jezelf teleurstelde, of als je er met anderen nog niet uitkwam. 

Kom als je vaak komt, maar ook als je weinig komt. 

Kom hij/zij die geprobeerd heeft de Heer te volgen,  

maar kom ook die daarin gefaald heeft. 

Voor ieder van ons is er, Goddank!, een plaats aan de tafel. 

Gemeentestartzondag - zondag 17 september 2023 - Wijkgemeente De Open Hof 
 

Thema:  ‘GA MEE… DÓE MEE! - in geloof, hoop en liefde’ 

De invulling voor deze zondag is zo goed als klaar.       

Na de kerkdienst eerst gezellig koffie met taart (wat een 

lekkere taarten worden er gebakken!), daarna is er keuze uit 

allerlei activiteiten en rond 12.45 uur genieten we met elkaar 

van een afsluitende lunch.  

Er zijn allerlei leuke manieren om met elkaar in gesprek te 

gaan (gewoon eens doen!). Je kunt zingen bij de piano, 

dansen in de gymzaal (voor iedereen!), kijken naar een 

goochelshow, spelletjes doen, samen een creatief werkstuk 

maken, maar wel op je eigen wijze (erg leuk, later meer) enz. 

We hopen dat we allemaal, van jong tot oud, de verbondenheid met elkaar zullen 

voelen. Dat we ervaren dat Geloof, Hoop en Liefde ons samenbrengt en verbindt.  

Er zijn al veel aanmeldingen: deelnemers, taartenbakkers en helpers. En daar zijn 

we blij mee!! Heb je je nog niet opgegeven? De komende weken staan we iedere 

zondag klaar met de lijsten waarop dat kan.        

Maar digitaal kan dat ook door een mail met je naam en het aantal personen te 

sturen naar gemeentestartzondag.openhof@pkn-veenendaal.nl. Bij kinderen is het 

fijn als naast hun naam ook de leeftijd wordt vermeld.  

Van harte hopen we je te zien op zondag 17 september. We hebben er veel zin in! 

Met een hartelijke groet van Corinne, Heine, John, Marian, Peter en Truus   

mailto:gemeentestartzondag.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van Koffiegroep De Open Hof 

KOEKJE-bij-de-koffie. 

Elke week ontmoeten we elkaar weer bij de koffie.       Hoe leuk is 

het dan, om verrast te worden met een zoete traktatie. De schaal is 

vaak gevuld: door eigen baksels of lekkere koek uit de winkel. Misschien wilt u ook 

een keer voor iets lekkers zorgen. Ook ‘zomaar’ een envelopje met 

een ’bijdrage-voor-de-koffie’, wordt ons in de hand gegeven: wat 

een lief gebaar! Wilt u ook een keer een zoete groet verzorgen; op 

de tafel ligt een intekenlijst. Welkom!       

Van Creagroep De Open Hof 

De vakantie is weer voorbij en de vingers ‘kriebelen’ weer om aan het 
werk te gaan - om leuke presentjes te maken – elkaar te ontmoeten!  

Op woensdag 30 augustus starten we weer, dan staat de koffie om 
09.30 uur klaar in de clubruimte. Welkom! 

Maar ondertussen is er niet stil gezeten. We hebben een grote bijdrage gekregen 
van een nijvere mevrouw. Daarom staat er zondag 27 augustus een extra 

verkooptafel.  Onze uitnodiging: kom kijken en wie weet is er iets bij dat past.       
 

Van De Open Hof Soos 

De Zomersoos loopt teneinde.  

Op dinsdagmiddag  29 augustus zal 

de laatste tuinbijeenkomst zijn bij 

Corrie van Beek aan de 

Stationsstraat. Dan hebben we een speciale 

gezellige afsluiting.        Welkom!! We kijken nu 

al terug op gezellige middagen in haar tuin. 

In september gaan we weer starten met de ‘gewone’ soosmiddagen die om de 

week in Wijkkerk De Open Hof worden gehouden. Te beginnen op dinsdagmiddag 

12 september van 14.00 – 16.00 uur in een van de zaaltjes in de kerk.  
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Van Fietsclub De Open Hof 

‘Is Fietsclub De Open Hof ook voor E-bikers?’  

Deze vraag is inmiddels al een aantal keer gesteld en via via bij 

ons terecht gekomen. Jazeker is dit ook voor e-bikers!  

Fijn dat er belangstelling voor is! Het is echter alleen niet handig 

dat e-bikers met de wielrenners mee rijden. 

Wielrenners hebben nu eenmaal een veel hoger 

tempo.  Daarom zullen we voor de e-bikers een 

aparte whatsapp groep creëren waarin men met 

elkaar kan afspreken om gezellig samen te fietsen 

met misschien zo af en toe wel een lekker bakje 

koffie/thee of een ijsje onderweg. Doen de 

wielrenners ook      . 

We hopen dat er door het samen fietsen leuke (wellicht nieuwe) contacten en 

verbinding met elkaar zal ontstaan. Mail je mobiele nummer door naar Pieter Mol 

pieter.mol@pkn-veenendaal.nl of Marga Schoeman diakenschoeman@gmail.com.  

Hopelijk ontstaat er een grote groep! 

Met sportieve groet van de reeds samen fietsende wielrenners, 

Jan-Pieter, Joost, Marga, Marion, Pieter en Wouter. 

 

 

Van werkgroep V.I.S. De Open Hof 

Inmiddels heeft iedereen de flyer in de brievenbus gevonden 

als het goed is en hebben jullie op je gemak het programma 

kunnen bekijken. Al zin in bepaalde onderdelen? Zet de data 

in je agenda! Natuurlijk worden de activiteiten in de agenda in 

de weekinfo gezet.  Verder zijn ze ook te vinden in de agenda op onze website.  

 

Agenda op website  

In de agenda staan natuurlijk niet alleen V.I.S. activiteiten. Ook 

alle andere activiteiten en bijeenkomsten van DOH, zoals die van 

de Soos, de CREAgroep, de gemeenteavond, enz.. Naast tijd en 

locatie staat er vaak aanvullende info bij (of een linkje erheen). 

  

mailto:pieter.mol@pkn-veenendaal.nl
mailto:diakenschoeman@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/agenda
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En verder…….  

 

• Nodigt de leiding van de kindernevendienst je uit om deel uit te 

maken van hun leuke team. Lijkt het je iets om 1x per 4 weken 

met kinderen te praten en werken over verhalen uit de Bijbel? 

Mail dan naar marionramaker@gmail.com of ga hier naar info op de website. 
 

• Kun je je aanmelden bij Kookkring De Open Hof als je het leuk vindt 

om zo nu en dan te koken voor wie een steuntje in de rug nodig 

heeft. Weet je iemand die voor een korte periode hulp nodig heeft, 

of heb je dat zelf? Stuur een mail naar  kookkring.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

• Willen we na de zomer starten met een Eettafel. Heb je zin om 

bij toerbeurt te koken of te helpen in de werkgroep? Mail Ada: 

adacoppoolse@gmail.com. Meer informatie op de website.  
 

• Wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

aan de collecte te geven via de PGV app. Leuk ook elkaar in de app 

te ontmoeten. Meer weten? Dan staat hier de handleiding.  
 

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 
 

• Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege 

cartridges op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst 

ervan is bestemd voor Kerk in Actie.  
 

• Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos 

waarin u uw oude postzegels en ansichtkaarten kunt doen. 

Opbrengst is eveneens voor KiA.  

  

mailto:marionramaker@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/leiding-knd/
mailto:kookkring.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:adacoppoolse@gmail.com
https://www.de-open-hof.nl/eettafel/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf
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Agenda 

 Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 26 aug  Teambuilding 12-plussers Klimbos Garderen 

Zo 27 aug 09.30 Ds. Rob v.d. Wetering  De Open Hof 

Zo 27 aug 09.30 Kindernevendienst en oppas De Open Hof 

Zo 27 aug 09.30 Verkooptafel CREAgroep De Open Hof 

Di  29 aug 14.30-16.00 Laatste Zomersoos in de tuin aan de Stationsstraat 63 

Wo 30 aug 09.30-11.30 CREAgroep De Open Hof De Open Hof 

Zo 3 sept 09.30 Ds. John Boogaard – viering HA De Open Hof 

Zo 3 sept 09.30 Kindernevendienst en oppas De Open Hof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk woensdagavond  19.00 uur 

naar:   weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl   

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:    

* Website De Open Hof     * Aanvragen logincode website DOH    * Agenda DOH 

* Info & Contactpagina      * Prot. Gem. Veenendaal    * ZuidWest 

 

mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/
https://www.petrakerk.nl/
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Tips voor een bezoekje aan een expositie, kerk, museum enz. 

Dit is de laatste keer deze zomer dat we de tips plaatsen die 

jullie wilden delen met alle gemeenteleden. Dank voor het 

insturen. Wordt wellicht vervolgd volgend jaar zomer.        

 

Gebrandschilderde ramen in de RK St. Pancratiusbasiliek in Tubbergen 

De imponerende Sint Pancratiusbasiliek is het 
kloppend hart van Tubbergen. U vindt er 35 bekende 
gebrandschilderde ramen, die door vijf generaties 
Nicolas gemaakt zijn. De kerk is dagelijks geopend van 
9.00-18.00 uur is te vinden aan de Grotestraat 64, 
7651 CK Tubbergen.  Meer informatie. 

Expositie rondom Bijbelboek Hooglied in de St. Joriskerk te Amersfoort 

Van 1 aug. t/m 9 sept. 2023 is er een expositie rondom het 

Bijbelboek Hooglied. Liefde en Verlangen laat werk zien van 

textielkunstenares Jackie Howard en beeldhouwer Feico Hajonides. 

Openingstijden: di t/m za 11.00 – 17.00 uur - Entree: € 2,- Informatie vind je hier. 

 

Zomerexpositie Grote Kerk Vianen: Anneke Kaai 

Een door de kunstenares samengestelde selectie van haar werk, 

veelal geïnspireerd door Bijbel en geloof. Te zien tot  

11 oktober. Informatie: website Grote Kerk Vianen. 

Zandsculpturen in Elburg - Bijbelverhalen in het zand  

Met meer dan 4000 m3 zand op 5000 m2 ontdek je prachtige 

zandsculpturen.  De tentoonstelling is dagelijks geopend van 

10.00-18.00 uur. (Helaas is museumjaarkaarten hier niet geldig.)  

Op de website vind je alle informatie. 

Expositie Oude Kerk Bennekom: Wat de Bijbel ons vertelt  

Van 4 aug - 28 okt 2023 zijn in de Oude of Sint-Alexanderkerk 

te Bennekom afbeeldingen van de kunstenaar Kees de Kort De 

expositie is te zien op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 

uur en op woensdag van 13.30 – 16.00 uur. Toegang is gratis. 

Alle Informatie is te vinden op de website van de Oude Kerk 

https://www.visittubbergen.nl/wat-te-doen/activiteiten/kunst---cultuur/religieuze-gebouwen/2360-rk-st.-pancratiusbasiliek/
https://joriskerkamersfoort.nl/evenement/kunstenaars-uit-de-regio/
https://www.grotekerkvianen.nl/agenda/zomerexpositie-anneke-kaai/
https://zandverhalen.nl/
https://www.expooudekerk.nl/actueel

