Weekinfo De Open Hof

4¢ jaargang - nummer 3 - week 26/2024
Zondag 23 juni 2024 — Viering Heilig Avondmaal

De kleur van de antependia: Wit - wit duidt op rein zijn, licht, feest! Van meet af
aan werd in de kerk een wit kleed over de tafel gelegd bij de avondmaalsviering.

Kerkdienst Zondag 23 juni - 09.30 uur — Viering Heilig Avondmaal ﬁ?
" Voorganger: Ds. John Boogaard
" Orgel: Erik Westerhout
@ Eneris: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op

iedere 1° en 3¢ zondag van de maand 12-Plus en 16-Plus.

Bij de dienst

Komende zondag hopen we met elkaar weer ‘het avondmaal’ te vieren, die
zogeheten ‘maaltijd van de Heer’!

Vier jij/ viert u mee?

Aan wie hier (automatisch?) ‘nee’ op zegt of ‘nee’ doet door (als vanouds’?) bij
het avondmaal weg te blijven, wil ik vragen: jouw/uw ‘nee’ eens serieus te
heroverwegen. Want, zo belijdt de kerk: het is de Heer zelf die jou/u uitnodigt!
Stel dat dat inderdaad zo is, dan kom je toch ‘gewoon’!?

Heb je daarvoor dan niet een heel groot geloof nodig (waar het jou mogelijk aan
ontbreekt)? Of moet je niet eerst een smetteloos leven
kunnen laten zien (wat jou waarschijnlijk niet gaat lukken)?
‘t Antwoord op die vragen is helder: Goddank nee!

Het avondmaal is er juist voor ‘zondaren’!

Sterker nog: hij kwam speciaal voor hen (= jou/ mij?).

Dat verzin ik niet zelf. Lees bv. Marcus 2:17 eens, waar Jezus
aan het woord is als hij zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen
dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’.

We lezen zondag uit Prediker 1:1-18 en Mattheus 6:25-34. Mogelijk erg
toepasselijk?! Over Prediker schreef iemand immers ‘dat er mét hem een randfiguur
uit het oude testament op het toneel verschijnt, ketter en gelovige tegelijk’.

Kort zullen we zondag bij hem stilstaan - en bij de ‘relativering’ die hij biedt — en bij:
hoe bevrijdend dat werken kan, in iedere geval bij sommigen.

Tot zondag! Ds. John Boogaard



Van de Kindernevendienst
3 - Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het
evangelie van Mattels over Gods nieuwe wereld.
Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus
centraal die iets laten zien van deze nieuwe
wereld. Op deze zondag Matteds 25:1-13: een
voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet
opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons
op de vijf verstandige meisjes die een lamp bij
zich hebben én olie om de lamp te laten
branden. Voor de kinderen van 8-12 jaar op de
oproep om goed te blijven opletten, omdat we niet weten wanneer God zal komen.

We gaan aan de slag met werkjes over de 10 meisjes. Wat komt daar bij kijken?
Lampjes, vuur en wellicht nog wel klei! Komen jullie ook? Tot zondag!

Lianne en Marion

PS: er is ook avondmaal.

Van de Kinderoppas
Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen véér

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas! @
Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van de Diaconie
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Collectedoelen voor zondag 23 juni :

1° collecte: KiA — Werelddiaconaat - Libanon
2¢ collecte: Kerk

De diaconale collecte deze zondag is voor Kerk in Actie — Werelddiaconaat.
kerk Training in de thuiszorg biedt werk én hoop in Libanon

-

L w sl Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren

werk in het buitenland, waaronder veel ervaren
verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken.
Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers.

==

-


mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector
aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen
en Syrische vluchtelingen

Na hun diplomering kunnen ze vrijwel
direct aan het werk en ook beter zorg
verlenen aan hun eigen familieleden en
buren. Dat biedt hoop voor de
toekomst!

Via het programma Werelddiaconaat
helpt Kerk in Actie Libanezen en
Syrische vluchtelingen op weg naar een
baan en bestaanszekerheid.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Thuiszorg Libanon' of doneer online.
Lees meer over deze actie op de website van KiA: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Startzondag - 15 september 2024
Meer enthousiastelingen gezocht!
Veel kerkelijke activiteiten starten weer op na de zomer en het is fijn
om als wijkgemeente samen het nieuwe seizoen te beginnen met een
gezellige startzondag. Na de dienst willen we elkaar dan ontmoeten in
een gezellige en feestelijke sfeer. Wat we precies gaan doen, bedenkt de commissie
die de startzondag voorbereidt. Alles staat nog open, wat dat betreft. Het zal in elk
geval informeel en aantrekkelijk voor jong en oud zijn.

Top dat zich al een paar enthousiastelingen hebben aangemeld om de startzondag
mee te organiseren! Het begin van de startzondagcommissie is er dus al. Maar er
zijn er meer nodig! Daarom blijft mijn vraag: Wil jij meehelpen met de organisatie?
We kunnen allerlei talenten gebruiken. Je hoeft geen ervaring te hebben, maar het
is uiteraard fijn als ook iemand zich meldt die vaker met dit bijltje heeft gehakt.

Voor aanmelding en meer informatie kun je met mij contact opnemen:
06-42402371 of ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl

Hartelijke groet,
Ds. Rob van de Wetering


https://kerkinactie.nl/thuiszorglibanon
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl

Van Creagroep De Open Hof
‘Na gedane arbeid....is het goed rusten’... en zo gaat de CREAgroep even
op vakantie. Woensdag jl. kwamen we om half elf weer samen, maar nu
om gewoon eens met elkaar in gesprek te zijn en de handen te laten
rusten. In de laatste periode zijn er enkele nieuwe leden bij gekomen en
dan is het fijn om op een andere manier rond de koffietafel samen te zijn.

Tegen 12.00 uur kwam Miranda van BOMMM het buffet brengen en hebben we
heerlijk gegeten van de salades &
toebehoren die er stonden.

Waar zouden we zijn zonder Lukas...
Nee: we mochten niet helpen met het
opruimen. Met liefde en plezier voorziet
hij ons altijd van koffie en nu deed hij
ook ‘de afwas’. DANK Lukas voor alle
gastvrijheid die je biedt!

Allen een mooie zomertijd toegewenst.
Op woensdag 28 augustus zien we
elkaar graag weer binnenlopen op de 1¢
CREAochtend van een nieuw seizoen.

Van De Open Hof Soos

De Open Hof Zomersoos.
Ook dit jaar nodigt Corrie ons weer uit in haar mooie en gezellige tuin
aan de Stationsstraat. In juli en augustus heeft onze koster wat meer
vrijheid en blijven door de week de kerk deuren zoveel mogelijk dicht.
De Soos boft met de gastvrijheid van Corrie. Het is alweer de 9e Zomersoos in haar
tuin!!! U hoeft echt geen vaste soosbezoeker te zijn om langs te komen en een
kopje koffie of thee mee te drinken en een wandelingetje door  »... sre

de tuin te maken. ledereen is welkom en het is beslist een ' .
fietstochtje waard! Het is een mooie gelegenheid elkaar op een
andere manier te ontmoeten.

De Zomer Soos gaat van start op dinsdagmiddag 2 juli.

Het is ELKE dinsdagmiddag van 14.30 — 16.00 uur op de
Stationsstraat 63 bij Corrie v. Beek.

Alleen bij regen gaat de zomersoos niet door!

Vragen omtrent vervoer: Hilde van Tergouw - 0318 516833
Hartelijke groet, Els Burnette




Van de Donderdagavondbijbelkring
Seizoensafsluiting - Op weg naar Marius van Dokkum in Harderwijk!
@ Een museumbezoek als afsluiting van een Bijbelkring......
Wellicht is de eerste gedachte: sluit dit museum aan bij een Bijbelkring?

Een cadeauzakje met daarop het ‘dansende kindje in de kerk’ (zie foto) was de
aanleiding en uiteindelijk de uitnodiging om
daar als groep heen te gaan en het seizoen af
te sluiten.

Als Bijbelkring (o.l.v. Joop van Dijk) hebben
we het bezoek aan dit bijzondere museum
zeker gewaardeerd.

Je wordt door een audiotour, die door de
schilder zelf wordt in gesproken, aan de hand
meegenomen langs zijn werken. Zo krijg je een
inkijk wat zijn motivatie is en welke diepere
gedachten hij heeft, maatschappelijk en
innerlijke bewogenheid over de mens, een
voorwerp en zijn plek in de schepping.

Beginnend met een kop
koffie en wat lekkers —
een rondwandeling door
historisch Harderwijk,
een lunch en het
museumbezoek, werd de
dag afgesloten met een
korte nazit en een veilige
thuiskomst.

We zien terug op een goed
en interessant seizoen
onder de bezielende kennis
& leiding van Joop; met als
‘kers op de taart’ een
gezellige en vrolijke dag.

Allen een zonnige zomer
toegewenst. @




Wijk beneden het spoor ontmoet.....
Tijdens de afgelopen keer buurtgericht koffiedrinken na de kerkdienst hebben we
met elkaar een ontmoeting afgesproken bij de Eekhoeve. Deze week was het zover!

Met 12 personen werden we gastvrij ontvangen in het Theehuis bij Kees & Sien.
Daar hebben we koffie/thee gedronken, natuurlijk met wat lekkers erbij. Maar
vooral hebben we elkaar
ontmoet in een ontspannen
gezellige sfeer.

Annemijn leidde ons rond over
de Eekhoeve, een voor haar
vertrouwde plek. In de
stromende regen (ja, dat wel)
liepen we langs de pluktuin, de
groentetuin, dieren en de
zorglocatie, midden in de
prachtige natuur van de
Utrechtse Heuvelrug.

Er waren veel mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten en wat beter
te leren kennen.

Echt een supergeslaagde middag, die vraagt om een vervolg met mogelijk andere
wijkgenoten erbij. @

Hartelijke groet van Annemijn, Edy, Foppe, Fré, Henny, Arie, Jeanette, Ton, Marian,
Marjolein, Suzanne en Wilma

Het Ochtendgebed

Komende woensdag 26 juni komen we voor de laatste keer dit seizoen
bij elkaar in de kerkzaal voor het Ochtendgebed. Na de zomer (de juiste
datum volgt t.z.t.) starten we weer op de woensdagen van 9.00-9.30 uur

en wie weet zien we u / jou dan ook. @ Een mooie zomer gewenst!

Lectio Divina

Maandag 24 juni 19.00 uur - De Open Hof - o.l.v. Wendy.

Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar verzen
lezen in de Bijbel en daar stil over zijn. Met elkaar, maar toch alleen
met je eigen gedachten, gebed, stilte.




Komt er, gezien de positieve reacties vorig jaar, ook dit jaar in de
weekinfo een zomerrubriek waarin we met plezier de tips plaatsen

Ben je iedere zondag na de kerkdienst van harte welkom om
de Ontmoetingsruimte te gebruiken voor een gesprekje, om
er even stil zijn of voor het lezen of lenen van een boekje.
Alle informatie vind je hier. (Dit keer met de juiste link!)

we. ) Liggen er bezoekkaarten onder op de tafel in de gang naar de
= kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast.
U kunt ook bezoekjes aanvragen via de website.

Kun je je aanmelden in de PGV app en word je zo deelgenoot van PGV -
(en kun je meedoen met) alle communicatie. Hoe mooi is dat... ﬁ)
je eigen kerk op je telefoon, tablet, laptop en/of je pc! Een veilige

en besloten app voor beide wijkgemeentes van onze PGV. Informatie en uitleg:

Mobile app: filmpje en handleiding - Webversie: filmpjes webomgeving - Verdere
uitleg webversie: handleiding Contact: pgv-app.openhof@pkn-veenendaal.nl

Staat er een besloten pagina op de website die speciaal bestemd is voor
gemeenteleden van De Open Hof: ‘Onze wijkgemeente’.

Voor het besloten gedeelte op de website heb je wél een inlog nodig.
Daarover vind je hier alle informatie. Je kunt ook rechtstreeks
hier naar het formulier gaan om een inlog aan te vragen.

~ Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met
. plezier willen rijden. Wanneer u véér donderdagavond 19.00 uur belt
‘B @ naarRia(06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.


https://www.de-open-hof.nl/ontmoetingsruimte-doh/
https://www.de-open-hof.nl/bk-doh
file:///C:/uploads/klant531/files/App%20Demo%20Donkey%20Mobile.mp4
file:///C:/uploads/klant531/files/DOH-Handleiding-PGV-App.pdf
https://www.donkeymobile.app/support/app/donkey-mobile-web
http://www.de-open-hof.nl/webversie-pgv-app/
mailto:pgv-app.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/onze-wijkgemeente
https://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/aanvr-login

Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges

op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is bestemd

voor Kerk in Actie.

[elel> e[s]o[5ye] _

ﬁ% g Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos voor
34) uw oude postzegels en ansichtkaarten. De opbrengst is ook voor KiA.

Staat op de pagina Info & Contact van onze website de informatiefolder
van De Open Hof en hij is ook hier te downloaden.

Agenda

Dag Tijd Omschrijving Locatie
70 23 juni | 09.30 Ds. John Boogaard — Heilig Avondmaal De Open Hof
Ma 24 juni|09.30-11.00 |Lectio Divina De Open Hof
Wo 26 juni|09.00-09.30 |Ochtendgebed De Open Hof
Zo 30 juni |09.30 Ds. Wijgert Teeuwissen (Veenendaal) De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen
naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard @pkn-veenendaal.nl
Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Scriba: Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. Overige linkjes:

* Website De Open Hof * Aanvragen login website DOH * Agenda DOH

* Pagina Info & Contact DOH * Website PGV * Website ZuidWest



https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-APR-2024.pdf
https://www.de-open-hof.nl/lectio-divina-jun24?ldate=2024-06-24
https://www.de-open-hof.nl/ochtendgebed_106?ldate=2024-06-26
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/
https://www.petrakerk.nl/

