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Weekinfo De Open Hof 

3e jaargang - nummer 33 - week 4/2024   

Zondag 21 januari 2024 – 3e zondag na Epifanie (Driekoningen) 

De kleur van de antependia deze zondag: Groen - Het is de kleur van de groei – ook 

in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen. 

 
Kerkdienst 

 

 B 

Bij de dienst 

Haal jij een tien? 

Heb jij ook het idee dat je altijd zo veel moet? Iedereen verwacht van alles van je en 

je denkt dat je het eigenlijk nooit goed genoeg doet. Het kan altijd beter of sneller. 

Misschien denk je ook, dat je niet genoeg bent. Je moet toch minimaal een negen 

scoren, maar het liefst een tien. 

Als je altijd voor een tien gaat, dan kun je behoorlijk 

vastlopen. Dat geldt voor jong en oud. In de dienst staan 

we daar bij stil. Vervolgens komt de vraag op: wat 

moeten we volgens de Bijbel doen? Het volgen van Gods geboden kan de last op je 

schouders nog flink zwaarder maken. Jezus als voorbeeld nemen? Probeer het 

maar… Moeten we voor God ook voor de tien gaan, wil Hij jou waardevol vinden?  

Zondag is de eerste Huppeldepupdienst. We proberen wel vaker iets uit in een 

dienst. Als verrassing en om iedereen even op scherp te zetten of om iets 

verfrissends te doen. In 2024 willen we dat wat vaker doen en we vonden dat daar 

ook een passende naam bij hoorde. Maar elke naam die opkwam, gaf niet goed 

weer wat we bedoelden. Als je nou geen naam hebt, dan kun je het woord 

‘Huppeldepup’ voor iets of iemand gebruiken. En zo gebruikte ik terloops 

‘Huppeldepupdienst’ in een vergadering. “Dat vind ik een leuke naam!”, was de 

reactie van ds. John. Daarom dus: de Huppeldepupdienst. 

We zoeken naar vorm en inhoud die veel mensen aanspreekt, jongeren en ouderen. 

Er zal wat meer interactie of dynamiek zijn, terwijl de gebruikelijke onderdelen van 

een dienst niet verloren gaan. Ook in de muziek vinden we een mix van traditionele 

psalmen en liederen en meer eigentijdse liederen.  

Zondag 21 januari 2024 – 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Rob van de Wetering  - Huppeldepupdienst 
Organist: Wouter Wieldraaijer  
M.m.v.           Onze eigen Kerkband Joy  
En er is:          12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppas (kinderen 

voor de oppas graag  eerst even aanmelden) 
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Aanstaande zondag worden deze begeleid door onze band Joy en door Wouter 

Wieldraaijer op orgel en/of piano. Over het thema, de liederen en de vorm voor de 

dienst van zondag hebben verschillende mensen meegedacht. 

Kom je zondag ook om God te loven en te prijzen en om elkaar te ontmoeten? Of 

gewoon omdat je nieuwsgierig bent? Iedereen is welkom! 

Ds. Rob van de Wetering 

 

Van de Kindernevendienst 

Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie 

verhalen over de rechters van het volk van Israël. 

We lezen hoe de rechters Debora, 

Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd 

waarin er nog geen koning in Israël is. Op deze zondag 

staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle 

macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar 

uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de kracht die Simson van Gods 

geest krijgt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het raadsel dat 

Simson aan de dertig mannen opgeeft. We gaan hier over praten, kleuren, 

knutselen en kijken hoe sterk Simson wel niet was! Zien we je in de kerk zondag? 

Tot dan! Groeten Lianne en Marion 

 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 21 januari:  

 1e collecte:  Diaconie 

      2e collecte:  Kerk  

 

Van de 16-Plusgroep 

16 Plus gaat op kamp! Wij zijn nu alweer een paar maanden 

onderweg met elf 16 plussers. Het is een erg leuke groep die 

elkaar steeds meer leert kennen Om de 2 weken komen we 

tijdens de ochtenddienst bij elkaar in de eerste ruimte van de Open Hof. Iedere 

keer behandelen we een onderwerp. We hebben het tot nu toe gehad over: Wie is 

Jezus, Waarom stierf Jezus, Hoe kun je geloven, Bidden en Bijbel. We beginnen met 

ontbijt, aangeleverd door diverse gemeenteleden. Na een praatje gaan we in kleine 

groepjes uiteen om over dit onderwerp te praten. Afsluitend bidden we voor elkaar 
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in het groepje; yep, alle jongeren bidden hardop. Eindelijk gaan we op kamp met de 

jongeren. Iets waar ze al vanaf de 12 plus naar uitkijken      . 

Komend weekend gaan we dus op pad naar Vierhouten. Vrijdagavond de auto in en 

zondagmiddag weer thuis. Dit weekend staat het onderwerp Heilige Geest centraal.  

Naast deze interessante kant, gaan we ook voor gekkigheid en ontspanning. Ons 

groepshuis staat midden in het bos; genoeg ruimte voor 

dropping, sport en spel, kampvuur en film. We hebben u 

nodig… gewoon thuis vanaf uw stoel. Wilt u aub (blijven) 

bidden voor ons als leiding; voor eenheid, geduld, een 

luisterend oor, onderscheidingsvermogen en 

opmerkzaamheid. Voor de jongeren dat het Evangelie 

van Jezus door Zijn Geest hun hart mag raken en ruimte 

krijgt in deze ow zo volle wereld. En dat we met elkaar mogen groeien in wijsheid 

en ontmoeting. 

Bid u met ons mee?  

U maakt ons één, U bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden U! 

Zegen en groeten van Anne Marieke, Arco, Jan Pieter, Joost, Mirjam en Wendy 

 

Van de commissie Kerkbalans 

Beste leden van de PGV, het nieuwe jaar is weer 

begonnen, en zo staat ook de jaarlijks terugkerende 

actie Kerkbalans weer in de startblokken. 

De landelijke actie loopt van 13 t/m 27 januari 2024.  

Als PGV hebben we de enveloppen door de Samen Eén 

bezorgers/ster in de brievenbus laten doen. Lees 

vooral de achterkant van het formulier goed door! 

 

We hopen met elkaar weer op een mooi resultaat. 

 

Namens de commissie Kerkbalans: BEDANKT!  
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Een terugblik op de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers 

Op de nieuwjaarsreceptie heeft Meester Hiensch ons een aantal 

wetenswaardigheden over Veenendaal verteld. Ook over het Veens 

dialect en de bijnamen die hier gebruikt worden zijn we één en ander  

aan de weet gekomen. Het licht in de kerk was voor Evert net iets te 

weinig, maar zei Evert er is altijd wel iemand in de buurt die haar fakkel 

brandende houdt. En zo is het toch allemaal goed gekomen. Als dank kreeg Meester 

Hiensch een hartelijk applaus en van Els Burnette een flesje advocaat. 

Week van gebed voor eenheid 2024 

Tijdens de week van gebed, 22 t/m 27 

januari, zijn er iedere avond tussen 

19:30-20:00 uur bijeenkomsten in 

verschillende kerken in Veenendaal. 

Het thema van de week van gebed is: 

Heb God lief en je naaste als jezelf 

(Lukas 10:27). De Week van gebed 

voor eenheid van christenen 2024 

nodigt ons uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de 

barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om anderen lief te 

hebben. Iedere avond in de week staan we stil bij een stukje uit het verhaal.  

De volgende data zijn gepland: 

22 januari: De Open Hof samen met de Bethelkerk, Ronde Erf 86, Veenendaal 

Deze dienst is ook online te volgen via Kerkdienstgemist.nl 

23 januari: De Westerkerk, Goudvink 2, Veenendaal 

24 januari: De Salvatorkerk samen met het Leger des Heils, Adriaen van Ostadelaan 

54, Veenendaal 

25 januari: PGV Zuidwest, Petrakerk, Kerkewijk 35, Veenendaal 

26 januari: Oude kerk samen met evangeliegemeente De Regenboog, Markt 9b, 

Veenendaal 

27 januari: Baptistengemeente De Verbinding, De Schutterij 2, Veenendaal 

In de PGV app hebben we gevraagd of je dank- en/of gebedspunten wilt delen voor 

de avond die wij organiseren op 22 januari , 

Graag uiterlijk 15 januari. We zullen dan stil staan bij onze naasten, dichtbij en ver 

weg. Je kunt een reactie op in de PGV app geven of een email sturen aan Rob van 

de Wetering: ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl of Mirjam de Leede: 

mirjam@deleede.org. 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:mirjam@deleede.org
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Elkaar geregeld 

ontmoeten en zo 

elkaar beter leren 

kennen. Dat helpt 

om met elkaar mee 

te leven en om 

nieuwe inspiratie op 

te doen. Vanuit deze 

gedachte is 

wijkgemeente ZuidWest begonnen met zogenaamde NET-ontmoetingen.  

Vanaf februari 2024 doet ook wijkgemeente De Open Hof mee en organiseren we 

samen ontmoetingen in Veenendaal Oost, incl. Dragonder Zuid en Oost.  

Graag nodigen we gemeenteleden in Veenendaal-Oost uit voor een eerste 

ontmoeting met elkaar. We willen elkaar tijdens een kop koffie of thee beter leren 

kennen. Vervolgens praten we met elkaar over het thema ‘Uit liefde voor jou’. Een 

ontmoeting bijwonen is helemaal vrijblijvend, maar misschien worden jullie 

enthousiast om samen nog eens een ontspannende en/of inspirerende activiteit te 

organiseren of elkaar ergens mee te helpen. 

Iedereen die zich met ons verbonden voelt is welkom, ongeacht leeftijd, 

geloofsopvattingen of wat dan ook. Ook maakt het niet uit of je lid bent van 

ZuidWest of van De Open Hof.  

Je kunt kiezen uit één van de volgende NET-ontmoetingen: 

Dinsdag 6 februari, 19.30-21.30 uur 

Woensdag 7 februari, 19.30-21.30 uur 

Zondag 11 februari, 14.00-16.00 uur 

Donderdag 15 februari, 10.00-12.00 uur 

Wil je je aanmelden voor een NET-ontmoeting?  

Mail dan uiterlijk 24 januari jouw aanmeldingsgegevens naar: 

netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl Ook staat er een box in de hal van de kerk 

waar je een aanmeldstrookje kunt inleveren. We hopen je te ontmoeten! 

Met hartelijke groet,  

Ds. Rob van de Wetering, ds. Coby de Haan, Pieter Mol, Thisine Rou en Pia Ditewig 

 

 

mailto:netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl
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Nieuw: Webversie van de PGV-app!! 

Op maandag 15 januari is door Donkey Mobile de webversie 

gelanceerd van de Donkey Mobile Kerkapp (onze PGV-app).  

Een prachtige aanvulling op de PGV-app die tot nu toe alleen op 

de smartphone en het tablet te gebruiken was.       

Een vernieuwing die het mogelijk maakt voor veel meer mensen om deze Kerkapp 

te gaan gebruiken en zo deelgenoot te worden van de communicatie in onze kerk 

én om daarin dan ook méé te gaan doen.  

Met deze stap heeft Donkey Mobile de Kerkapp nóg toegankelijker en 

gebruiksvriendelijker gemaakt voor degene die... 

• een groot scherm fijner vindt 

• berichten typen op een smartphone maar gepriegel vindt 

• liever een toetsenbord gebruikt 

• tegen het gebruik van allerlei apps op zijn/haar smartphone is 

Voor u, voor jou, voor iedereen!! 

Via onderstaande button kun je naar de webversie van de app gaan, maar het is 

goed om eerst even twee uitlegvideo's te bekijken. Het ene gaat over de webversie 

zelf en het andere over hoe je je 

daar kunt registreren. De 

button staat vanaf nu in 

dezelfde kolom van de welkomstpagina op de website als ook de items over de 

kerkdiensten, collectes e.d. staan. Even naar beneden scrollen.       En uitleg met 

schermafdrukken staat daar in het bericht ‘Nieuw: Webversie PGV-app!’ 

Kwam je er nog niet toe om je aan te melden in de PGV-app op je telefoon? 

En wil je er eerst wel iets meer over weten (zónder daarvoor de hele 

handleiding door te moeten spitten)? Er is een video om de werking 

van de app nog een keertje goed uit te leggen. In een rustig tempo 

komen alle functies aan bod.  Klik op: hoe werkt de Kerkapp. 

In die video kun je ook zien hoe je digitaal via de app aan de collectes kunt geven. 
Natuurlijk kan dat op meerdere manieren. Contant, 

met collectemunten, via een bankoverschrijving (even 

de datum van de dienst vermelden en dus via de app. 

Alle manieren waarop je kunt geven aan de diverse collectes zijn door 

ons op een rijtje gezet en dat overzicht kun je hier downloaden  

https://www.donkeymobile.app/support/app/donkey-mobile-web
https://www.de-open-hof.nl/
https://www.de-open-hof.nl/webversie-pgv-app/
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/App%20Demo%20Donkey%20Mobile.mp4
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-in-de-PGV-App-juli-2023.pdf
https://web.donkeymobile.com/sign-in?applicationId=app.donkeymobile.pknveenendaal
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Lectio Divina  

Maandag 22 januari 19.00 uur - De Open Hof - o.l.v. Wendy 

Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar 

verzen lezen in de Bijbel en daar stil over zijn. Met elkaar, 

maar toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte. 

Contact:  wendy@van-schelven.nl 
 

 

En verder…….  

 

 

Zoekt de kindernevendienst met spoed nieuwe leiding!! Vind jij het leuk om met 

een klein groepje kinderen over de Bijbel en het geloof te praten, 

er gezellig met hen over te knutselen enz. En… kun jij 1x per 4 

weken de preek missen om met de kinderen aan de slag te gaan?  

Dan zoeken we jou! Meer weten? Mail dan naar marionramaker@gmail.com  

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 

Kunt u alle activiteiten die in De Open Hof worden gehouden (de 

groepen en kringen, de V.I.S. activiteiten, de acties enz.)  vinden  

in de agenda op de website! 

Liggen er nieuwe bezoekkaarten onder op de tafel in de gang naar 

de kerkzaal.  De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast.  

U kunt ook bezoekjes aanvragen via de website.  

Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges 

op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is bestemd 

voor Kerk in Actie.  

Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos voor 

uw oude postzegels en ansichtkaarten. Opbrengst is ook voor KiA. 

 

  

mailto:wendy@van-schelven.nl
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/bk-doh
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Agenda   

 Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Vrij 19 jan Zo 21 jan 16-Plus gaat op kamp  Vierhouten  

Zo 21 jan 10.00 Ds. Rob van de Wetering De Open Hof  

Zo 21 jan 10.00 
12-Plus en kindernevendienst, 
kinderoppas alleen na aanmelding 

De Open Hof  

Ma 22 jan 19.00-19.35 Lectio Divina    
Ruimte 5 in 
De Open Hof 

Ma 22 jan 19.30-20.00 Week van gebed voor eenheid 2024 De Open Hof  

Ma 22 jan 19.30-21.30 
(V.I.S.) Twijfel en geloofsverandering 
(opgave is verplicht.) 

Bunzinglaan 
35  

Ma 22 jan 20.00-22.00 (V.I.S.) Spoorzoeken in het OT Petrakerk 

Di 23 jan 18.45-19.45 Club De Open Hof (groep 6,7,8) De Open Hof 

Wo 24 jan 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 24 jan 18.30-19.30 Club De Open Hof (groep 3.4.5) De Open Hof  

Zo 28 jan 10.00 Ds. André v.d. Graaf uit Veenendaal De Open Hof  

Zo 28 jan 10.00 
Kindernevendienst, kinderoppas alleen 
na aanmelding 

De Open Hof  

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk  WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar:  weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen aanmelden voor de oppas: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. 

Verder nog een aantal praktische linkjes:    

* Website De Open Hof     * Aanvragen login website DOH    * Agenda DOH 

* Pagina Info & Contact DOH      * Website PGV    * Website ZuidWest 

https://www.de-open-hof.nl/lectio-divina-jan24?ldate=2024-01-22
https://www.de-open-hof.nl/week-van-gebed/
https://www.de-open-hof.nl/twijfel-geloofsverandering-1?ldate=2024-01-22
https://www.de-open-hof.nl/spoorzoeken-ot-3?ldate=2024-01-22
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/
https://www.petrakerk.nl/

