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Weekinfo De Open Hof 
4e jaargang – nummer 45 - week 17/2025   

Zondag 20 april 2025 – Pasen  

De kleur van de antependia: Witte Donderdag – als we het Heilig Avondmaal vieren 

is de kleur wit. Goede Vrijdag paars en in de Paasnacht, als we vieren dat de dood is 

overwonnen, wordt het paars verwisseld voor wit, de feestkleur van de Kerk. 

 

 

 De diensten op weg naar Pasen 

Witte Donderdag – 17 april - 19.30 uur – viering Heilig Avondmaal 

 Voorganger: Ds. Rob van de Wetering  
 Organist: Wouter Wieldraaijer 

De diensten van Witte Donderdag tot en met de Paasmorgen vormen als het ware 

één geheel, waarin we de lijdensweg, kruisiging en opstanding van Jezus volgen.  

Met Jezus trekken we mee van de duisternis naar het licht, van de dood naar het 

leven. Op Witte Donderdag gaat het om uittocht en bevrijding, dienstbaarheid, 

maaltijd en verraad. Via lezingen, liederen en de viering van de Maaltijd van de 

Heer staan deze met elkaar in verband. Jubelzangen en ingetogen liederen vormen 

een bijzonder contrast. We volgen hiermee een oude kerkelijke traditie, waarin ook 

de verbondenheid met het joodse volk en de viering van de Pesach-maaltijd 

zichtbaar zijn. 

Voor de verkondiging heb ik mij laten inspireren door de voetwassing (Johannes 

13). Een verhaal met een diepe gelaagdheid. Door de bekendheid van het verhaal 

valt ons vaak niet meer op, hoe absurd het is wat Jezus hier doet. Ik hoop daar toch 

wat van voelbaar te maken. 

Daarna vieren we de Maaltijd van de Heer. Jezus zelf is onze Gastheer. 

Hij roept je om deel te nemen. Voel je welkom als je Hem liefhebt, ook 

als twijfel, schaamte of wat dan ook je in de weg zitten. 

Na de Maaltijd volgt er nog een lezing en een lied, die de brug vormen 

naar Goede Vrijdag. We verlaten in stilte de kerkzaal, zoals we op 

Goede Vrijdag ook weer in stilte binnenkomen. 

Ds. Rob van de Wetering  
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Goede Vrijdag - 18 april - 09.30 uur - morgendienst - we vieren ‘in kleine kring’ 
Heilig Avondmaal met wie normaliter niet in de kerk kunnen komen (niet online). 

 Voorganger: Ds. Aafke Rijken 

Goede Vrijdag - 18 april - 19.30 uur – avonddienst 

 Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

 Organist: Erik Westerhout  

Op Goede Vrijdag volgen we een traditionele liturgie om stil te staan bij het lijden 

en sterven van Jezus Christus. We horen van gebeurtenissen die ons stilzetten, diep 

kunnen raken en aanzetten tot vernieuwing van onszelf.  

We beginnen de dienst met een tekst uit het oude testament, een gedeelte uit 

Exodus 12. Hier lezen we hoe de Heer de Israëlieten wil sparen, als zij in Egypte 

verblijven. We zijn, met het Joodse volk, geroepen om Zijn 

goedheid te blijven gedenken. 

Daarna volgen we, aan de hand van het Johannes-evangelie, 

de aangrijpende laatste uren van Jezus tot en met zijn 

sterven aan het kruis. Als we daarvan horen, doven we de paaskaars. Tot slot horen 

we over zijn graflegging. We laten de lezingen voor zichzelf spreken. Er is geen 

overdenking. 

Na de lezingen, die worden afgewisseld met ingetogen liederen en momenten van 

stilte, horen we Gods aanklacht. Een aanklacht tegen ons gericht, een aanklacht die 

niet onbeantwoord mag blijven. Aansluitend word je uitgenodigd om een bloem bij 

het kruis te leggen. Sta gerust even stil en laat de gedachten die in je opkomen tot 

je doordringen of bid in stilte tot God. 

Doorleef de diepte van het lijden op Goede Vrijdag om met Pasen de sterkte van 

het Licht in zijn volheid te ervaren! 

Ds. Rob van de Wetering 

Stille Zaterdag – 19 april - 21.30 uur – Paaswake 

 Voorganger: Ds. John Boogaard 

 Organist: Jan Zwart 

Op de Stille Zaterdag komen we, in de stilte van het graf sinds Goede Vrijdag, 
samen in de kerk voor de Paasnachtviering. Hoe we dat doen? We lezen en zingen 
ons een weg (met opnieuw een kind, Esther, dat vraagt ‘waarom deze nacht nou zo 
anders is dan andere nachten’):  
naar de viering van de opstanding/ naar het goede nieuws dat klinken mag, als die 
Engel zegt: “Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd 
heeft.” Jezus’ opstanding wordt gesymboliseerd door het licht van de (nieuwe) 
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Paaskaars die door dat vragende kind wordt binnengebracht. In deze nacht 
herdenken we óók onze doop.  

Natuurlijk is apart en ongebruikelijk om: om 21.30 uur nog naar de 

kerk te gaan! Toch zou ik zeggen: maak het eens mee. De overgang 

van Donker: naar Licht, en die van de Stilte van het graf: naar de 

Paasjubel wil en kan Pasen écht een stukje dichterbij je (hart) 

brengen. 

Ds. John Boogaard 

 
Kerkdienst 

 

 
 

Bij de dienst  PASEN! 

Op zondag (sowieso al: ‘de dag van de opstanding’), komen we opnieuw bij elkaar 

in de kerk om Pasen te vieren.  

U/jij misschien al voor de 12e/ 18e/ 33e/ 45e/ 84e (of vul verder zelf maar in) keer?! 

Heb je de weg erheen ook gelopen (via de Vespers, Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Stille Zaterdag/de Paaswake) dan gaat het je (hopen wij), beter lukken: 

om Pasen ook echt te vieren! 

 Net als ook (als we lezen uit Johannes 20:1-18) om ‘Maria’s verwarring’ een beetje 

meer mee te kunnen maken. Die verwarring van ‘dat ze haar Heer hebben 

weggehaald en zij niet weet waar hij nu is’, terwijl ze dat wel wil weten! Waarna ze 

blij is daarom: dat ze, bij dat lege graf, de tuinman mag ontmoeten. Want ‘als hij 

het weet’? Laat hij het me dan vertellen’! Hoe optimáál die verwarring vervólgens 

wordt weten we waarschijnlijk al wel.  

Hoe (écht!) confronterend het daarná echter nog wordt 

gaan we zondag ontdekken, als het Paasfeest kritische 

vragen gaat stellen, ook aan jou en mij. In de hoop, dat 

wel: dat je luisteren en reageren zal! Hopelijk tot dan.  

Ds. John Boogaard 

  

Zondag 20 april - 09.45 uur – Paasviering  
Voorganger: Ds. John Boogaard 
M.m.v. Wouter Wieldraaijer (orgel) en  
 Jelle Heuveling (trompet) 
En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) 
 en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus. 
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Van de bloemencommissie   Bloemschikking 40-dagentijd - ‘Heilig je leven’   

We bezinnen ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. 

We worden opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen voor 

onze medemens, de schepping en de samenleving. 

6e zondag – 20 april – Johannes 20: 1-18 

Kernwoorden: Tranen, Vreugde, Omkeer 

Bij de schikking:  

Prachtige bloemen 

lentebodes 

tekenen van een nieuw begin 

een nieuwe wereld. 

 

Van de Kindernevendienst 

Op deze Paasmorgen staan er in de kindernevendienst twee 

teksten centraal: Johannes 20:1, 11-18 en 

Openbaring 22:1-5.  

We lezen over Maria in de tuin met het open 

graf, over een heel bijzondere tuinman en een 

hoopvolle belofte voor de toekomst. 

Daarna gaan we knutselen, puzzelen en/of een 

spel doen. We zien je graag! 

Groetjes Marion en Marije 

 

Van de Kinderoppas 

Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór 

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas!         

 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 20 april 2025:  

 1e collecte: KiA Noodhulp Oekraïne 

 2e collecte: Kerk 

Schikking 6e zondag 

Broodaren en 

wijndruiven 

genadetekenen bij het 

kruis 

Juichende palmtakken 

hosanna! 
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Zondag 20 april - Collecte Noodhulp 
Steun voor inwoners en 
ontheemde in Oekraïne 

Verwoeste huizen, een ontwrichte 
infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne gooien het leven en de toekomst 
van veel inwoners volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken en 
hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven 
helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk 
onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.  Kerk in 
Actie steunt via het programma Noodhulp wereldwijd mensen in nood. 
In Oekraïne krijgen inwoners en ontheemden voedsel, onderdak en psychisch 
sociale hulp. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 
06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. noodhulp mei.  
Hartelijk dank voor je gift. 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
Meer lezen? kerkinactie.nl/Oekraïne 
 
40-dagenproject GAVE-Kampen 

Wist je dat er voor iedere 200 euro die wordt 

gespaard weer een jongere op kamp kan? En dat ieder 

gekleurd poppetje op het raam in De Open Hof staat 

voor een jongere die kan gaan?  

De teller staat op 5400 euro!! Dat 

betekent dus dat er al 27 

jongeren mee op kamp kunnen!  

       Fijn als dat er nóg meer worden. Maak een bijdrage over op:   

NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal 

onder vermelding van ‘40-dagenproject 2025 DOH’. Dank!  

         Overmaken voor Gave kan ook via deze QR code (met iDeal).  

 

Van de 12- en 16-Plusgroep/LEF-tafel 

Op donderdag 17 april, Witte Donderdag, gaan we 

naar de PASSION kijken met de 12-plussers en de 

16-plussers. Je bent van harte welkom om 18.00 uur bij Wendy en JP, 

Maartvlinderstraat 35. We eten van tevoren eerst gezellig een pizza.  

Fijn al je je even aanmeldt in de groepsapp of bij Wendy (06 20489508). 

http://kerkinactie.nl/oekraine
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The Passion in Veenendaal 

Ontmoetingen rond het kruis met kaarsjes, koffie/thee/lekkers en 

vrijwilligers die je graag uitleggen wat het kruis betekent 

en waarom het thema ‘Ik ben bij je’ juist nu, hoop en 

houvast geeft. Welkom! 

• Vrijdag 18 april van 09.30-13.30 uur op de markt op het Bruïneplein, V’daal Zuid 

• Zaterdag 19 april van 10.00-14.00 uur op de markt in het Centrum van V’daal 

 

 

Van de jeugdouderling 

Aan alle examenkandidaten (of hun ouders), 

Doe je binnenkort eindexamen? In deze 

spannende tijd komen wij je graag een 

kleine verrassing bezorgen!  

Geef voor 8 mei je naam en adres door aan:  

jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl  
 

Vooraankondiging Meet & Eat 

Voor onze jongeren van (ongeveer) 11 t/m 14 jaar. 

Hoi! Binnenkort starten we met iets nieuws: Meet & Eat met de 

dominee. Wat is dat? 

Nou, vooral lekker, gezellig én leerzaam! 🍟😀🧠 

Ongeveer 1 keer per maand komen we samen in een zaaltje in de kerk om 

met elkaar (frietjes!) te eten en in gesprek te gaan over thema's zoals geloof en de 

kerk. En natuurlijk kunnen we samen nog meer onderwerpen bedenken om te 

bespreken! 

M.b.t. de kosten: de eerste keer betalen wij/de kerk de maaltijd voor jou, daarna 

gaan we, als dat geen probleem is, uit van een eigen bijdrage van thuis. 

We komen voor de zomervakantie in ieder geval samen op dinsdag 27 mei en 

dinsdag 1 juli van 17.30 tot 19.00 uur. Ben je erbij? Zet de data vast in de agenda, 

binnenkort ontvang je nog een persoonlijke uitnodiging. 

Groet John en Rob 

 

  

mailto:jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van het College van Kerkrentmeesters 

Gemeente Veenendaal koopt Wijkcentrum Dragonder  

Beste leden van De Open Hof en Petrakerk, 

Vorige week verscheen in de Rijnpost de bevestiging in de pers wat wij als leden 

van het College van Kerkrentmeesters al lang verwachtten: de gemeente koopt het 

gebouw Wijkcentrum Aller Erf van de Stichting wijkcentrum Dragonder. Dit is een 

noodzaak voor de gemeente omdat zij de Stichting wijkcentrum Dragonder gaat 

opheffen. Per 2 juni a.s. vindt de overdracht plaats van de bezittingen van de 

stichting aan de Gemeente Veenendaal, bij de notaris.  

Er komen hier en daar vragen op ons af uit onze beide kerken. Kern van die vragen 

is of ons mooie nieuwe kerkgebouw, De Open Hof, ook wordt verkocht in deze 

transactie? Voor alles: de Gemeente Veenendaal bezit niet het eigendom over De 

Open Hof. Het eigendom daarover behoort toe aan de Protestantse Gemeente 

Veenendaal (de PGV) waar Wijkkerk De Open Hof toe behoort.  Net als de Petrakerk 

die ook behoort bij het bezit van de PGV. Bij De Open Hof behoren ook de 2 

zaaltjes, de Ontmoetingsruimte, de gang over het water naar de kerkzaal. De PGV 

heeft als mede een overeenkomst met de Stichting/straks Gemeente Veenendaal, 

waarin wordt geregeld: het gemeenschappelijke gebruik van de hoofdingangsdeur, 

de entree, de hal, de garderobe en de toiletten. Ligt allemaal keurig vast in een 

zogenaamde Akte van Levering met de Stichting, na 2 juni met de Gemeente 

Veenendaal.  

Dit bericht schrijven wij, als College ven Kerkrentmeesters, ter voorkoming van 

misverstanden. De verkoop van Wijkcentrum Dragonder aan de gemeente heeft 

dus niets te maken met het eigendom van onze Wijkkerk De Open Hof.  

Met vriendelijke groet, 

Petra Visser en Job van Hardeveld, 

Ouderling Kerkrentmeesters De Open Hof. 

Paaszang in De Open Hof 

Zondag, 1e Paasdag, is er een grote interkerkelijke 

Paaszangavond in De Open Hof. Onder begeleiding van 

orgel, piano en trompet zingen we de mooiste 

Paasliederen. Ds. Leo Buijs (Bethelkerk) spreekt de 

verbindende woorden. De avond begint om 19.30 uur 

en duurt ca. een uur. Na afloop is er gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Van harte welkom! 
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Do 17 apr 19.30 
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal 

Ds. Rob van de Wetering 
De Open Hof 

Do 17 apr 20.00 Passion kijken met de 12- en 16-plussers Maartvlinderstr. 

Vrij 18 apr 09.30 
Goede Vrijdag – ochtenddienst - Heilig 

Avondmaal – ds. Aafke Rijken-Hoevens 
De Open Hof 

Vrij 18 apr 19.30 
Goede Vrijdag – avonddienst  

Ds. Rob van de Wetering 
De Open Hof 

Za 19 apr 21.30 
Stille Zaterdag - Paaswake  

Ds. John Boogaard 
De Open Hof 

Zo 20 apr 09.45  

Paasviering - Ds. John Boogaard  

m.m.v.  Jelle Heuveling (trompet)  

en er is samenzang vanaf 09.30 uur!! 

De Open Hof 

Zo 20 apr 19.30 Paaszangavond De Open Hof 

Di 22 apr 14.00-16.00 Soos De Open Hof De Open Hof  

Wo 23 apr 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof  

Wo 23 apr 09.30-11.30 Creagroep De Open Hof  De Open Hof  

Wo 23 apr 19.45 (V.I.S.) Levens in Balans Trefpunt 

Zo 27 apr 09.45 Ds. Rianne Bogerd-Looijen/Oudewater De Open Hof  

 

 

 

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

 

https://www.de-open-hof.nl/lef_tafel__13?ldate=2025-04-17
https://www.de-open-hof.nl/samen_zingen_op_zondagavond_11?ldate=2025-04-20
https://www.de-open-hof.nl/vis-leven-in-balans-1?ldate=2025-04-23
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

