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Weekinfo De Open Hof 
4e jaargang – nummer 49 - week 21/2025   

Zondag 18 mei 2025  - 4e zondag na Pasen -  Cantate  (‘Zingt’)  

Genoemd naar Psalm 98:1, waar staat: ‘Zingt de Heer een nieuw lied’. Sinds Pasen 

is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. 

De kleur van de antependia is wit - symbool voor licht en leven. Feestkleur van de 

overwinning, een nieuw begin! Wit - vanaf Pasen t/m de zondag na Hemelvaart 

 
Kerkdienst 

 

 

Bij de dienst   

Voor komende zondag koos ik ervoor om hetzelfde Bijbelgedeelte te lezen als 

waarover het bij de kindernevendienst zal gaan.  

Voor komende zondag is dat: Jesaja 11:1-10.  

Een redelijk bekend Bijbelgedeelte. Over het (zo lazen 

we dat vele jaren lang uit de NBG-vertaling) ‘rijsje dat 

voortkomt uit de tronk van Isai’.  In de NBV 21 heet ’t 

dat er ‘uit de stronk van Isaï een telg opschiet’.  

Kunt u, kun jij het nog volgen?  

Nee? Jammer, zonde ook wel! Van juíst die beeld-volle taal die daar gebruikt wordt.  

Omdat juist ook ín die beeld-volle taal er een *actuele, *bemoedigende, *belofte 

doorklinkt! Of beter zeg ik: een *kritische, *actuele, *bemoedigende, *belofte!  

Kom jij mee daarnaar luisteren?  

Tot zondag. 

Ds. John Boogaard  

Zondag 18 mei - 09.45 uur  

Voorganger: Ds. John Boogaard 

Organist: Jan Zwart 

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) 

 en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus. 
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Van de Kindernevendienst 

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit 

het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja 

namens God aan zijn volk verkondigt. 

Op deze zondag staat Jesaja 11:1-10 centraal, over een rechtvaardige koning die 

vrede zal brengen. Voor de kinderen van 4-8 jaar 

richten we ons op de wolf die het lammetje geen 

kwaad doet. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op de koning die vrede zal brengen en een 

goede rechter is. Komen jullie gezellig knutselen en 

praten over vrede?  

Hopelijk tot dan, Marion en Lianne 

Van de Kinderoppas 

Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór 

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas!        

Van de 12-Plusgroep 

Zondag is er weer 12+!  Het thema is: Hart tegen hard. 

De wereld waarin we leven verhardt. Je merkt het aan veel 

dingen. Agressie tijdens demonstraties, politici die bedreigd 

worden en pittige discussies in comments op internet. 

In de Bijbel lezen we dat Jezus juist vrede komt brengen. Hoe kunnen wij daar een 

voorbeeld aan nemen? En hoe zit het precies met de emotie boosheid, mag je nooit 

boos zijn? Zelfs Jezus was boos toen hij in de tempel de tafels van de geldwisselaars 

omkeerde. We bespreken dit zondag met elkaar. Zien we jullie om 9:45 uur in onze 

eigen ruimte? Groetjes Roy en Annemarie 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 18 mei 2025:  

 1e collecte: PKN Missionair werk 

 2e collecte: Kerk 

Zondag 18 mei is de diaconale collecte bestemd voor  PKN Missionair werk 

Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media.  

Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop 

en liefde moet je dáár zijn.  
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Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met 

diverse christelijke online platformen waar jongeren 

via social media makkelijk terecht kunnen komen. 

Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s 

bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en 

rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor 

hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren 

vast te houden.  

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op  

NL14 RABO 03951389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 

Veenendaal o.v.v. PKN Missionair werk.  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

Meer lezen? Ga naar: kerkinactie.nl/collecterooster  

 

 

Van de Commissie Ondersteuning Beleidsplan (COB) 
Vandaag na de dienst is er buurtgericht koffiedrinken.  

U bent van harte welkom om in aparte ruimtes koffie te drinken met 

uw buurtgenoten. U krijgt vast spijt als u niet blijft. Al was het om de 

heerlijke traktatie, gemaakt door cliënten van Reinaerde.  

Maar meer omdat u dan het goede gesprek en de verbinding misloopt vandaag.  

In de hal hangen lijsten met straatnamen, zodat u weet in welke ruimte u welkom 

bent. Om u alvast een idee te gegeven, volgen hier de namen van de buurten:  

Buurt 1: Dragonder Oost / Buurt 2: Gelderse Blom, Vlinderbuurt en Ederveen /  

Buurt 3: Rondom de Zandstraat / Buurt 4: Veenendaal West / Buurt 5: Stationswijk, 

Engelenburg, Het Ambacht, Centrum en Schrijverswijk / Buurt 6: Veenendaal Oost / 

Buurt 7: Petenbos en zuid / Buurt 8: Grassen en 

straten ten zuiden hiervan tot Vijgendam /  

Buurt 9: Dragonder Noord, boerderijbuurt en Ede.  

Let u even op?  Buurt 8 en 9 dronken eerder koffie in 

1 ruimte, maar gezien het aantal daar wonende 

gemeenteleden hebben we het deze keer gesplitst. 

Voor de kinderen staan activiteiten klaar.  

Natuurlijk zijn ze ook welkom in de aparte ruimtes.  Wij kijken uit naar uw komst!  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2025-missionair-werk-nederland/
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Afsluiting van het 40-dagenproject voor Gave Kampen 

Deze zondag 18 mei zal de 40-dagencommissie de cheque 

met het eindbedrag overhandigen aan de mensen van Gave 

Kampen. We zijn erg 

benieuwd hoeveel jongeren er deze zomer mee 

kunnen op de verschillende kampen! Meer over 

deze kampen vind je hier op de website van Gave. 

40-dagenproject GAVE-Kampen 

Vrijdag  9 mei was de laatste activiteit van het 40-dagenproject, 

de ‘High Wine’, 

waarbij 22 deelnemers door 

verschillende streken in Italië 

meegenomen aan de hand van 

verschillende wijnen. Er werd geroken 

aan de wijnen, gedraaid aan de glazen 

en uiteindelijk ook geproefd! Dit ook 

in combinatie met hapjes uit de 

verschillende streken. 

Verder zijn we nog heel wat te weten 

gekomen over het land Italië en de 

wijnen d.m.v. van een quiz! 

We kijken terug op een hele gezellige, 

leerzame en verbindende avond! 

 

Van Kerk Binnenstebuiten 

Kun je niet of wil je niet >>> dan kun je niet of wil je niet! 

Maar heb je de vraag gewoon gemist, dan is dat jammer!  

Daarom nu/hier nog een keer:  

Wil jij /kun jij komende zaterdag 17 mei meehelpen 

om de straten in de buurt van de kerk schoon te 

‘prikken’?   

Om 10.00 uur drinken we koffie! Daarna gaan we 

met groepjes de buurt door, tot 12.00 uur.  

Meedoen? Fijn! Het wordt gewaardeerd!  Stuur een 

mailtje naar: kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl   

Of kom gewoon als je je op het laatst bedenkt!        Kerk Binnenstebuiten 

https://activiteiten.gave.nl/kampdata
mailto:kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Musical Jakob…. Alweer voorbij…. 

Na maanden lang repeteren, wat niet altijd zonder slag of stoot ging, was het vanaf 

9 tot en met 11 mei “J”-day oftewel… 3 voorstellingen van de musical Jakob in de 

Petrakerk. Alle puzzelstukjes vielen op tijd in elkaar. Donderdagavond 8 mei was het 

voor de spelers soundchecken geblazen onder leiding van Martin. Dat verliep al 

lekker! Dat beloofde wat voor de 3 voorstellingen. 

Wat hebben we ontzettend genoten en lekker gespeeld en gezongen met z’n allen! 

Een prachtige musical met fantastische kwinkslagen er in waar het publiek fijntjes 

op reageerde. Wij als spelers op het toneel en de vertellers op de steigers werden 

na elke voorstelling steeds vrijer in het spel. We hadden nog wel meer 

voorstellingen willen doen…. Na de laatste voorstelling werd er afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd waarbij een ieder wat meebracht. Lekker eten en napraten. 

De volgende DOH-ers waren van de partij en hadden een rol in Jakob:  

Aris: als Laban, Anita: gemeentekoor, Bas: zoon van Jakob, Emilie: zoon van Jakob, 

Esther: zoon van Laban, Marga: als Rachel, Wim: gemeentekoor en  Wouter: 

gemeentekoor en kwartet-koortje. 

Mocht er nou nog eens zo’n 

project komen… wat zou het 

gaaf zijn als meer DOH-ers 

zich zouden aanmelden in 

diverse rollen: spelen, 

gemeentekoor, decorbouw, 

regie, catering, kledinggroep, 

kaartverkoop enz. Je doet 

ontzettend veel nieuwe en 

hele leuke contacten op, je 

smeedt echt een band met 

elkaar. Wij zijn een prachtige 

herinnering rijker en zullen 

hier hopelijk nog lang van 

nagenieten. 

Alle DOH-ers die in het 

publiek hebben gezeten:  

heel hartelijk dank voor jullie komst!  Heb je de musical gemist? Er nog een kans: de 

musical is nu in 2 delen te zien via Kerkdienst Gemist - Petrakerk. 

Hartelijke groeten van de DOH ‘Jakob-gangers’  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/920-Wijkgemeente-ZuidWest---Petrakerk
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Van de LEF-tafel    

Zondag 18 mei is er weer LEF-tafel van 17.00-19.00 uur op de 

Rozenbottelstraat 7. Van harte welkom! 

En wie vindt koken leuk en wil zo af en toe ook voor ons koken? Zou tof zijn!!       

Eerst wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar: lef.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Van de redactie van Samen Eén 

Rectificatie:  Bij de binnenkomer van SE nr. 7 (11 april; door ds. John Boogaard; 

getiteld ‘Ik heb de goede strijd gestreden’), is per abuis een deel van de tekst  

– notabene de clou van het vertelde verhaal - weggevallen. Daarom alsnog, voor 

wie het zich nog herinnert, het slot van het geschrevene opnieuw met in blauw de 

toen ontbrekende tekst.          (Voor wie dat wil is hier de gehele binnenkomer te lezen) 

 

(..…)   

Voor mij was het goed, zelfs ook heilzaam, dat ik herinnerd werd -bij dat glas wijn- 

aan wat mij eerder zo aansprak. Omdat mooie woorden erom vragen handen en 

voeten te krijgen natuurlijk, maar ook omdat je eraan herinnerd moet worden: dat 

je -onder druk en als het spannend wordt- zo makkelijk ‘mee’ verandert en dus dan: 

datgene gaat doen, denken en zeggen, waar je je juist altijd zo tegen verzet hebt!  

Herkenbaar?  

Toen ik me dat besefte dacht ik aan dat verhaal dat ik ooit las! Het verhaal dat 

heette ‘Anders veranderen zij mij’! Dat verhaal gaat zo:  

Al jaren ging het volk gebukt onder een dictatuur. Wat de mensen ook ondernamen, 

er veranderde niets. Hoge belastingen, willekeur, onrecht, armoede onder het volk. 

Langzamerhand zakte de mensen de moed in de schoenen en legden ze zich neer bij 

wat toch niet te veranderen leek.  

Op een oude man na. Elke dag ging hij met zijn spandoek naar het paleis en stond 

daar enkele uren voor de poort. Diverse keren was hij al opgepakt en na enkele 

dagen weer vrijgelaten. Steeds ging hij de volgende dag weer naar het paleis. ‘Houd 

er toch mee op’ zeiden de mensen tegen hem.... ‘Je verandert er toch niks aan.’ ‘Dat 

klopt’ zei de man, ‘hen verander ik niet, maar ik wil niet dat zij mij veranderen’.  

Gaat dat jou lukken? Niet mee te veranderen in een richting die je niet wilt?  

Ds. John Boogaard                       

  

mailto:lef.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/BINNENKOMER.pdf
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Van de Kliederkerk 

Kliederkerk - zondagmiddag 18 mei van 15.00 tot 17.00 uur in het 
Trefpunt en de tuin van de Petrakerk. Het thema is:  Oh, ik groei!!! 
We gaan uitzoeken hoe en wat er allemaal groeit en bloeit: 
planten, dieren en ook hoe jij groeit!  We gaan bij samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is handig voor ons als 
team, ook in verband met de catering, dat je je aanmeldt! 
kliederkerkveenendaal@gmail.com)  

Pannenkoeken bakken voor Kliederkerk! 

We zoeken pannenkoekenbakkers voor Kliederkerk "Oh ik groei!" Wie wil voor ons 

pannenkoeken bakken en deze zondagmiddag 18 mei om 16.30, liefst warm, 

brengen bij het Trefpunt? Wie helpt mee? Je kunt het aangeven met een mailtje 

naar: drs.jdehaan@gmail.com of tel 0616055455.  

Namens het Kliederkerkteam Veenendaal,  Coby de Haan 

V.I.S. De Open Hof 

Stiltewandeling'- kom tot rust in de stilte 

Op donderdag 22 mei 2025 gaan we, zo is het plan, weer in stilte het 

bos in - met maximaal 15 mensen – om daar de rust te ervaren van het bos.  

Het is de bedoeling dat we, zonder met elkaar te 

praten, een mooie wandeling gaan maken. 

Onderweg zal je ontdekken wat de stilte met je 

doet! Omringd door zingende vogels kan rust zich 

aandienen. Een rust die lijf en ziel kan vullen.  

De kans op een ontmoeting met wild (ree, hert, zwijn, wolf (?)) ís aanwezig. 

We verzamelen ’s morgens om 5.00 uur en vertrekken met eigen vervoer.  

Bij goed weer drinken we onderweg nog een kop koffie / thee met elkaar. 

De kosten zijn € 5,00 en aanmelden is verplicht bij:  

Ds. John Boogaard, ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl  of via 0318-543990 

 

V.I.S. ZuidWest 

Zo kan het licht erin – Zondag 18 mei – 14.30 uur - Petrakerk 

Een informatieve en meditatieve bijeenkomst over het leven en de 

liederen van Leonard Cohen. Verteller Frank Kazenbroot is geestelijk 

verzorger in een ziekenhuis en zijn leven lang al geboeid door het werk van Cohen. 

Hij vertelt op inspirerende wijze over de spirituele en religieuze kracht van de 

poëzie van Leonard Cohen. Info en opgave: zw-vis@pkn-veenendaal.nl 

mailto:kliederkerkveenendaal@gmail.com
mailto:drs.jdehaan@gmail.com
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-vis@pkn-veenendaal.nl
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Taizé-viering  

Zondag 25 mei - 19.30 - 20.15 uur – Petrakerk   

Viering in de stijl van Taizé  

Thema: Herkansing 

Meditatie door: zingen, Bijbellezen, gebed, stilte en 

aansteken van kaarsen. 

 

Agenda: 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 18 mei 09.45 Ds. John Boogaard De Open Hof 

Zo 18 mei 14.30-16.30 (V.I.S.) Zo kan het licht erin Petrakerk 

Zo 18 mei 15.00-17.00 Kliederkerk - Oh, ik groei!! Trefpunt 

Zo 18 mei 17.00-19.00 LEF tafel Rozenbottelstr. 7 

Di 20 mei  14.00-16.00 Soos De Open Hof De Open Hof 

Wo 21 mei 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 21 mei 09.30-11.30 CREAclub De Open Hof 

Do 22 mei 05.00 Stiltewandeling op de Veluwe Vanaf De Open Hof 

Vrij 23 t/m zo 25 mei Gemeenteweekend  Schoonloo 

Zo 25 mei 09.45 Drs. Nico van der Voet, Veenendaal De Open Hof 

Zo 25 mei 19.30 Taizé-viering Petrakerk 

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. 

https://www.de-open-hof.nl/vis-zo-kan-het-licht?ldate=2025-05-18
https://www.de-open-hof.nl/kliederkerk-18mei?ldate=2025-05-18
https://www.de-open-hof.nl/lef_tafel__15?ldate=2025-05-18
https://www.de-open-hof.nl/vis-stiltewandeling?ldate=2025-05-22
https://www.de-open-hof.nl/_vis__taiz_c3_a9-viering__2e_van_3_data_?ldate=2025-05-25
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/

