
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The Passion in Veenendaal 

Wie The Passion van tv kent, weet dat daarbij een groot verlicht kruis centraal 

staat. Een replica van het kruis hebben we onlangs, als Veense kerken, cadeau 

gekregen. Hoe de Veense Passion er uit ziet? Ontmoetingen rond het kruis met 

kaarsjes, koffie / thee / lekkers en met vrijwilligers die je graag uitleggen wat het 

kruis betekent en waarom het thema  

      ‘Ik ben bij je’    

juist nu, hoop en houvast geeft. 

 

Dit jaar kun je op 3 momenten en plekken naar het kruis komen: 

• Op vrijdag 28 maart van 17.00-20.30 uur bij het Ontmoetingshuis, Veenendaal-Oost) 

• Op vrijdag 18 april van 9.30-13.30 uur op de markt op het Bruïneplein, Veenendaal-Zuid 

• Op zaterdag 19 april van 10.00-14.00 uur op de markt in het centrum van Veenendaal 

Welkom! 

PS:  Wil je The Passion op tv zien? Dat kan op witte donderdag 17 april (vanuit Terneuzen). 

 

We hebben nog twee vragen aan je:  

1. We hebben weer glazen potjes nodig om de waxinelichtjes in te doen. Heb je er één of 

meer? Neem ze dan zondag 16 of 23 maart SCHOON mee. Ze kunnen in een doos in de 

hal worden gedaan. Alvast bedankt!  

2. Lijkt het je mooi om te helpen? Laat het Pieter Mol (voor Het Ontmoetingshuis) of Dirma 

van de Wetering (voor de andere 2 locaties) weten.  

(pieter.mol@pkn-veenendaal.nl / robendirma@outlook.com )  
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