Orde van dienst zondag 8 december 2024
Tweede Adventszondag en viering Heilig Avondmaal
Thema: Voorbereid op Zijn komst

Voorganger Rob van de Wetering
Ouderling Arendje Beek
Organist Gerard Rosier
Lector Paul van Veen
Collecten 1ste Kerk in Actie: Een beter inkomen voor
DE OPEN HOF Ghanese boerinnen
2de Kerk

Denk je eraan om je mobiele telefoon op ‘stil’ te zetten? Dankjewel!

Welkom (door de ouderling van dienst)
Aansteken adventskaars door Mika
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 — Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (LB)

Moment van stilte

Votum en Groet

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw is tot in eeuwigheid

en die niet loslaat het werk van zijn handen.
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Genade voor jou en vrede

van God, onze Vader,

en van de Heer Jezus Christus
G: Amen

Zingen: Lied 1008: 1 en 3 — Rechter in het licht verheven (LB)
Gebed

Projectlied (kerstproject van de kinderen)
Aansteken kaars Kindernevendienst

Schriftlezing (lector): Lucas 3: 1-6 (NBV21)
Zingen: Lied 439: 1 en 4 — Verwacht de komst des Heren (LB)

Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 441: 1 en 10 — Hoe zal ik U ontvangen (LB)

Bij de bloemschikking

Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door hem gevonden worden. Advent is een
tijd van uitkijken en verwachten. We laten ons opnieuw verblijden door het feit dat God ons als
kwetsbaar kind nabijkomt. In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het
koninkrijk al zichtbaar wordt. Het komt en is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door
Hem laten vinden.

Basis symboliek is in het licht verwachten. Vanaf de eerste zondag zien we het licht, al is het nog
ver weg. De ontvangende lijn, als armen, komt steeds dichter bij het licht. Op de tweede zondag
staat bij de ontvangende lijn een schaaltje water om het dopen van Johannes te symboliseren.



Meditatieve tekst
Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen
we weten niet hoe,
snel of langzaam
rechtstreeks of via omwegen
we weten dat het komt.

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Inleiding op de viering

Zingen: Lied 840: 1 en 3 — Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (LB)

Nodiging
Tafelgebed V De Heer zal bij u zijn!

G: De Heer zal u bewaren!

V: Verheft uw harten tot God!

G Wij zijn met ons hart bij God.

V Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Het past ons de Heer te danken.

... en zingen wij U toe:
— Zingen (staand): Lied 405: 4 — Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig (LB)

... Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
— Acclamatie (gemeente):
Zijn dood gedenken wij
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij
Maranatha

Vredegroet V: De vrede van de Heer zij altijd met u en met jou.
G: En met uw geest.

Wij wensen elkaar de vrede van Christus
Breken van het brood en uitschenken van de wijn
Wij delen brood en wijn (ondertussen orgelspel)
Zingen (danklied): Psalm 116: 1 en 6— God heb ik lief, want die getrouwe Heer (LB)
Indien aan de orde:
Berichten van overlijden
Stilte
Zingen: Psalm 91A: 1 — Wie in de schaduw Gods mag wonen (LB)

Dankgebed, voorbeden en stilgebed

Collecte
Moment van de kinderen (door leiding kindernevendienst)

Slotzang (staande): Lied 442: 1 en 2 — Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LB)



Zegen
gezongen amen

Bloemengroet
Het boeket van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar
De heer en mevrouw Kleijne.

Na afloop van de dienst wordt iedereen uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of fris.
Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem contact op met

Ds. Rob van de Wetering, tel 06 4240 2371 - of via: ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl

Toelichting bij de collecte
De eerste collecte is bestemd voor een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

I GHANA

Een beter inkomen voor sneaboerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig
gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren kostbare
vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen
de noten van mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken,
komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook
voor lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel
vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge
aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn
sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar de vrouwen
de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel
werk. De vrouwen gaan samenwerken in coOperaties en leren beter onderhandelen. Na een
aantal jaren training lukt het steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen
aan commerciéle bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze
verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak een bijdrage over op

NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte werelddiaconaat Ghana

of doneer online. Bedankt voor je gift.

Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana



1¢ collecte NL14RAB0O0395138906
2° collecte NL70RABO0395138868

Protestantse Gemeente Veenendaal

Wijkkerk De Open Hof




