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De 1e zondag van de Advent  
Woord van welkom door Wilma Kloet de ouderling van dienst  
De 1e Adventskaars wordt aangestoken en een gedicht wordt 
gelezen 
 
Lied 440:1,4 ‘Ga, stillen in den lande’  
 
Moment van stilte 
Woord van Bemoediging en Groet 
Gebed om ontferming  
- Vg: … ‘roepen wij U aan’ 
- Allen: ‘Heer ontferm U’  

Lied 442:2 ‘Vervul, o Heiland, het verlangen’  
 
Gebed om de geest van God 
 
Kindermoment 
We luisteren naar het ‘Adventsproject-lied’  
De kinderen gaan naar de nevendienst – zij lezen uit Ruth 1 en Ruth 4 
 
Lied 458 ‘Zuivere vlam’ o.l.v. Joy  
Lucas 21:25-31, gelezen door Hans van der Voorde 
Lied 451:1,2,3 ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’  
Romeinen 13: 11-14 
Lied 459:1,2,4,6 ’Ik breng een rechter aan het licht’  
 
Uitleg en verkondiging 
 
‘Mijn hulp is van U Heer’ (Hemelhoog 38) o.l.v. Joy 
Aandacht voor de liturgische bloemschikking; 
Uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door hem gevonden worden. 
Advent is een :jd van uitkijken en verwachten. We laten ons opnieuw verblijden door het feit 
dat God ons als kwetsbaar kind nabijkomt. In het donker van deze wereld is het bemoedigend 
dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt. Het komt en is overal waar Jezus zich laat 
vinden en wij ons door Hem laten vinden. 
Basis symboliek is in het licht verwachten. Vanaf de eerste zondag zien we het licht, al is het 
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nog ver weg. De ontvangende lijn, als armen, is op de eerste zondag onderaan de kandelaar 
beves:gd, en komt de volgende zondagen dichter bij het licht. 
 
Wel en wee 
 
Gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’ (Hemelhoog 545) o.l.v. Joy 
 
Collecte-moment  
 
De kinderen komen terug – ‘Het Adventsproject’  
 
Lied 445:1,2 ‘De nacht is haast ten einde’  
 
Zegenbede  
Lied 444:1 ‘Nu daagt het in het Oosten’  
 
Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te 
ontmoeten bij koffie, thee of fris.  
 
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en 
neem contact op met ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of  
sms:) 06 243 988 36 –of via de email: ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-
hof.nl U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het 
kopje ‘Weekinfo’)  
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar Mevrouw Van Hunnik-van Hardeveld. 
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