Orde van dienst voor zondag 10 november 2024
Wilt u uw telefoon véoér de dienst op “stil” zetten a.u.b.?
Voorganger: ds. Rob van de Wetering
Muziekale begeleiding: Wouter Wieldraaijer en JOY
Ouderling: Arendje Beeke

Lector: Yvonne Marijs
Collecte: 15t Diaconie (Noodhulp in Libanon)
2% Kerk

DE OPEN HOF

Thema Rechtvaardig voor God door geloof

Welkom door de ouderling van dienst.

Zingen: Lied 471 — Door uw genade, Vader (HH)

Moment van stilte

Votum en Groet

Zingen: Lied 16 — Als een hert dat verlangt naar water (HH)
Kyriegebed

Zingen: Psalm 27: 1 en 7 — Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
Gebed bij de opening van de Schriften

Moment van de kinderen

Zingen: Lied 70 — Liefde, blijdschap, vrede (Opwekking Kids)
Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Jesaja 55: 6-7 (NBV21)

Zingen: Psalm 67: 1 — God zij ons gunstig en genadig
Schriftlezing: Romeinen 3: 21-26 (NBV21)

Zingen: Lied 966: 1 en 3 — Het heil des hemels werd ons deel.

Verkondiging

Meditatief orgelspel: Amazing grace

Zingen: Lied 939 — Op U alleen, mijn licht, mijn kracht.
Bericht van overlijden

Stilte

Zingen: Lied 731:2 — Zij raken niet vergeten.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte

Slotzang Lied 475 — God maakt vrij (Hemelhoog)

Zegen, met gezongen amen
Bloemenqgroet

De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de
gemeente, naar Mevrouw Van Eck-Nell.




" Zondag 10 november is de eerste collecte bestemd
. voor Noodhulp in Libanon

Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart om
ontheemden in Libanon te voorzien van eten en
drinken, psychosociale steun en geld voor een
tijdelijk onderkomen. Door de luchtaanvallen op
Hezbollah-doelen is een half miljoen Libanese
vluchtelingen vanuit het zuiden onderweg naar het
noorden. Het conflict tussen Israél en Hezbollah escaleert steeds verder. Als gevolg van de
luchtaanvallen in het zuiden en in de Bekavallei slaan veel Libanezen massaal op de vlucht.
Dit terwijl de situatie in Libanon voor de bevolking al dramatisch is. Door de zware
economische crisis, de hyperinflatie en de opvang van miljoenen Syrische viluchtelingen leeft
een groot deel van de inwoners in armoede. Nu komt daar mogelijk nog een oorlog bij.

Toegenomen spanningen De spanningen in het hele land zijn flink toegenomen, merkt
Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Beiroet. Hij werkt als
theologiedocent aan Haigazian University en woont samen met zijn Libanese vrouw Rima en
tienerzoon Pieter in een appartement bij de universiteit. “Op de doorgaande wegen staan
heel veel auto’s in de file met vluchtelingen vanuit het zuiden” vertelt hij in het Nederlands
Dagblad. “Rond de ziekenhuizen reden de afgelopen dagen ambulances af en aan om
gewonden op te vangen vanuit de buitengebieden.” Voor zijn vrouw Rima halen de
aanvallen oude wonden open. “Ze is opgegroeid in de burgeroorlog die van 1975 tot 1990
duurde. De geluiden van nu herinneren haar aan die tijd. We proberen rustig te blijven en
veiligheid te zoeken. We weten niet hoe het verder gaat, maar God is bij ons.’

Veilig heenkomen zoeken Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd
mensen in nood, en dus ook in Libanon. De hulp wordt geboden via een internationaal
netwerk van kerken en christelijke hulporganisaties, en richt zich vooral op mensen die op
zoek zijn naar een veilig heenkomen. Zij krijgen eten en drinken, een klein geldbedrag om
een tijdelijk onderkomen te betalen en psychosociale steun. Daarnaast financiert Kerk in
Actie de reparatie van kapotte sanitaire en drinkwatervoorzieningen.

Rekeningnummers
Diaconie: NL14RABO0395138906
Kerk: NL70RABO0395138868 EEEE

QR code - PGV

U kunt ook geven via de PGV-app, met de vertrouwde collectemunten en met contant geld.

Protestantse Gemeente Veenendaal

Wijkkerk De Open Hof




