Orde van dienst voor zondag 26 november 2023

“Eeuwigheidszondag”
Voorgangers: ds. John Boogaard en ds. Rob van de Wetering
Organist: Gerard Rosier
Ouderling: Pieter Mol
Lector: Anneke Veldhuis
OF OPEN HOF Collecten: 1t PKN-pastoraat. “Met het oog op het einde”

2d¢ Kerk

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Zingen:  Lied 513: 1 en 4 — God heeft het eerste woord
Moment van stilte
Votum en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en die niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade voor u en voor jou en vrede
van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen.
Drempelgebed.
Zingen: Lied 221: 1 en 3 — Zo vriendelijk en veilig als het licht
Gesprek met de kinderen.
Schriftlezing (lector): 1 Korintiers 15: 1-9 en 20-23 (NBV21)
Zingen:  Lied 91A: 1 en 3 — Wie in de schaduw Gods mag wonen .
Overdenking
Meditatief orgelspel

SOSOS

Zingen: Lied 416 — Ga met God en Hij zal met je zijn.

GEDACHTENIS

Gedicht (gelezen door Rieke van de Lagemaat)

Inleiding

Zingen: Heer, herinner u de namen (vers 1) Tekst: Kees van der Zwaard,
Melodie: Lied 730 — Heer, herinner u de namen (LB)

Heer, herinner U de namen, van de mensen, die wij dragen
ieder die gestorven is. op de lippen, in ons hart,

Zie ons aan zoals wij kwamen die wij missen sinds de dagen,
uit de diepte, het verlies dat de dood ons huis verwart

Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen

Door nabestaanden, voor dierbare gemeenteleden die ons zijn ontvallen
in het afgelopen jaar.

Zingen: Heer, herinner u de namen (vers 1)

Aansteken van de kaarsen



Door ieder die dat wil, voor een dierbare die ons is voorgegaan.
Zingen: Heer, herinner u de namen (vers 1)
Aansteken van de kaars voor mensen die niet genoemd zijn
— Voor allen die zijn gestorven op de vlucht, door ziektes,
natuurrampen, terreur of oorlogshandelingen.
— Voor alle overige mensen van wie vandaag de naam niet is

genoemd.
Zingen: Heer, herinner u de namen (vers 4)
God, gedenk de vele aardse en ontvang de levensparels,
tranen van verdriet en zorg, die wij koesteren als een schat,
vang ze op, Heer, en bewaar ze wil hen in uw Rijk aanvaarden
in uw kruik van troost en borg; en gebruiken voor uw stad.

Bericht(en) van overlijden

Stilte

Zingen: Lied 961 — Niemand leeft voor zichzelf
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte

Slotzang: Lied 769: 1 en 6 — Eens, als de bazuinen klinken.
Zegen
Gezongen amen

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de
gemeente, naar Mevrouw M. van den Berg-van Voorthuizen.

De Protestantse Kerk steunt allerlei
vormen van pastoraat buiten
de kerk, zoals het verpleeg-
huispastoraat. Voor mensen in
verpleeghuizen is de eindigheid
van het leven een belangrijk
thema. Een luisterend oor en

de juiste woorden van troost

en bemoediging zijn op deze
plek onmisbaar.

Met het oog ?

Hartelijk dank voor je gift!

AW, protestantse
‘ ’ Kerk
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U kunt ook geven via de PGV-app, met de vertrouwde collectemunten en met contant geld.
ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl



