
Orde van dienst voor zondag 19 november 2023 

 
 

 
 
 
 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
Intochtslied: Psalm 49: 1, 5 ‘Bewoners van de wijde wereld, hoor’ 
Stilte 
Bemoediging en groet 

V Onze hulp is de naam van de HEER 
G die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw is tot in eeuwigheid 
G en die het werk van zijn handen niet loslaat. 
V  Genade zij u en vrede 

van God, onze Vader 
en van Jezus Christus, de Heer 
en van de heilige Geest. 

A Amen. 
 

Gebed van verootmoediging: lied 1008 ‘Rechter in het licht verheven’ 
Genadeverkondiging 
Leefregel uit Matteüs 6:19-21  
Psalm 62: 1, 6, 7 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de Schriften 
Kinderlied: Hemelhoog 685 ‘Laat zo je licht maar schijnen’  

Laat zo je licht maar schijnen 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed!  (2x) 
God is liefde, God is… God is goed! (2x) 

Moment voor de kinderen – kinderen gaan naar de nevendienst 
 
1e Schriftlezing: Jakobus 2:1-13 (lector) 
Psalm 107: 1 ‘Gods goedheid houdt ons staande’ 
2e Schriftlezing: Jakobus 5:1-6 (lector) 
Psalm 107: 19, 20 ‘Wie nooddruft heeft, hij hope’ 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 718 ‘God, die leven hebt gegeven’ 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’) 
 
Moment voor collecte 
  

De dienst is online te volgen via Kerkdienst Gemist 
Voorganger  ds. Daniël Maassen vd Brink 
Organist  Wouter Wieldraaijer 
Ouderling  Johan Slok 
Lector  Dirma van de Wetering 
Collecten 1ste Diaconie 

2de  Kerk 
 

 



 

 
Slotlied: Hemelhoog 712 ‘Wij willen gaven delen’ (melodie van Liedboek 841) 
 
1. Wij willen gaven delen  2.Ver waren wij gaan dwalen, 
met mensen wereldwijd.   de wijde wereld rond. 
Want delen wordt tot helen  Maar ’t was slechts om te halen, 
wanneer de ander lijdt.   en hebzucht was de grond. 
De Heer heeft zich gegeven  Het rijk dat wij zo bouwden, 
en deelde onze nood.   hield in de tijd geen stand. 
Zo heelde Hij ons leven.   Wat wij als groots beschouwden, 
Hij is het levend Brood.   sloeg men ons uit de hand. 
 

3. Meer dan wij konden dromen, 
geschiedt in onze tijd. 
Er is een weg gekomen 
van wederkerigheid. 
Nu leren wij ontvangen, 
zij geven van hun kant. 
Geen strijd meer om belangen; 
zo komt Gods rijk tot stand. 

 
Wegzending en zegen (met gezongen ‘Amen’)                                                    
Na afloop van de dienst word je/wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of fris. 
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
Bloemengroet 
Het boeket van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer H. van 
Manen. 
 
 
 

 
1e collecte NL14RABO0395138906 

 
2e collecte NL70RABO0395138868 

 
 

 

 

 

 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

 
 


