
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 

5 november 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

U wordt verzocht uw mobile telefoon vóór de dienst op “Stil” te zetten. Bij voorbaat dank! 
 
 
 
 
 
 

 
De dienst is ook “on-line” te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers : ds. Rob van de Wetering 
Organist: Erik Westerhout 
Ouderling: Annemarie de Mooij 
Lector: Bianca van den Berg 
Collecten: 1ste Diaconie 
           2de  Kerk (Wijkkosten) 
 

De QR-code staat op de laatste pagina 
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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 
 
Zingen: Psalm 33: 8 – Wij wachten stil op Gods ontferming  

Moment van stilte 
 
Votum en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 V: die trouw is tot in eeuwigheid 
 G:  en die niet loslaat het werk van zijn handen.  
 

V: Genade voor jou en vrede 
van God, onze Vader, 
en van de Heer Jezus Christus 

G: Amen 
 
Zingen: Lied 275: 1 en 5 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 984: 1, 4 en 5 – Gezegend die de wereld schept  
 
Moment met de kinderen 
- Zingen: Diep diep diep als de zee  
- Gesprek met de kinderen 

 
Schriftlezing (lector): Deuteronomium 6: 1-9 
 
Zingen: Lied 119A: 1 – Uw woord omvat mijn leven  
 
Schriftlezing (lector): 1 Tessalonicenzen 2: 1-8 
 
Zingen: Lied 119A: 2 en 4 – Op U laat ik mij voorstaan  
 



                                                          Wijkkerk “De Open Hof”  

 3 

 
 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 3 – O grote God die liefde zijt  
 
Presentatie en opdracht pastoraal medewerkers 
- Liesbeth Achterberg-Essers 
- Rianne Bogerd-Looijen 
- Albert van Laar 

 
Vragen en zegen 
 
Zingen: Lied 363 – Dat ‘s Heren zegen op u daal’  
 
Indien aan de orde:  

Bericht van overlijden 
Stilte 
Zingen: Lied 961 “Niemand leeft voor zichzelf” 

 
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze vader 
Collecte 

Slotzang (staande): Dat je de weg mag gaan (tweemaal) 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 

(Andries Govaart) 
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Zegen 
Gezongen amen 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar Dhr. en Mevr. Hanemaaijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt ook geven vanuit de PGV-app en met de vertrouwde collectemunten en 
met contant geld. 

 
ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

 
 
 

Rekeningnummers 
 

Diaconie: NL14RABO0395138906 
Kerk:        NL70RABO0395138868 
 


