
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 
11 juni 2023 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Wilt u uw mobiele telefoon vóór de dienst op “stil” zetten? 
Hartelijk dank! 

 
 

 

 
De dienst is ook “online” te volgen via “Kerkdienst Gemist” 
 
Voorganger  : ds. John Boogaard 
Organist : Wouter Wieldraaijer 
Ouderling : Wilma Kloet 
Lector : Yvonne Marijs 
Collecten: : 1ste Mensenkinderen (zie info op pag.4) 
       2de  Kerk 
 

De QR-codes staan op de laatste pagina 
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Woord van welkom door Wilma Kloet, de ouderling van dienst 
 
We zingen Psalm 65:1,5 ‘De stilte zingt U toe o Here’ 
 
Moment van stilte 
 
Woord van Bemoediging en Groet 
Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem: en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Vg: Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus 

in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Gem: Amen 
 
Gebed 
We luisteren naar ‘Kyiv’ (van ‘Damascus’) bij wijze van gebed om ontferming 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Kinderlied: lied 533: Daar komt een man uit Nazaret 
Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst – zij lezen uit Lucas 7:1-10 
 
Twee teksten over de Sabbat:  

- Exodus 20:8-11 
- Jesaja 58:13,14 

 
Lied 311:1,2,3,4 ’Wij kiezen voor de vrijheid’ (vrouwen:1, mannen:2, allen:3+4) 
 
Marcus 2:23 – 3: 5, gelezen door Yvonne Marijs 
 
Lied 971:1,3 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 823:1,4,5 ‘Gij hebt o vader van het leven’  
 
Gebed 
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De kinderen komen weer terug in de kerkzaal 
 
‘Aandacht voor de collecte’ 
 
Lied 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’  
 
Zegenbede 
 
Lied 423:1 als beaming: ‘Nu wij uiteengaan’  
 
Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij 
koffie, thee of fris.  
 
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem 
contact op met  
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of  sms:) 06 243 988 36 –  
of via de email: j.a.boogaard@ziggo.nl 
 
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje ‘Weekinfo’)  
 

Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar Cindy Visscher. 
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De naam Mensenkinderen 
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de 
enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen 
mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de 
nood van) de individuele mens.  
Bijbels uitgangspunt 
“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede 
nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.  Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij 
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Matt 9:35-36) 
Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus’ persoon en werk weer: 

 Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien; 
 Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met ontferming 
over hen bewogen); 
 Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, bemoedigende 
woorden en met praktische daden: 
 Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God 
 Hij geneest alle ziekte en kwaal. 
           

Missie 
Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en 
ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. 
Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het collecteren via deze Givt-code zal binnenkort komen te vervallen. 
U kunt ook geven vanuit de PGV-app en met de vertrouwde collectemunten en met contant geld. 

Hierover wordt u geïnformeerd via de berichtgeving in Samen Eén en de weekinfo. 
 

 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

 
 

Rekeningnummers 
 

 Diaconie: NL14RABO0395138906 
Kerk: NL70RABO0395138868 

 


