
 

 

 

De kerkdienst is afgelopen en iedereen begeeft zich via de brug naar de uitgang. 

Halverwege kiest een aantal kerkgangers de ingang van de zaal om andere 

medekerkgangers te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 

Achter de tafel staat een drietal vrijwilligers 

van de koffiegroep klaar. 

Marjan Preusterink en Bertha Schout zijn 

mensen van het  eerste uur. In de tijd van de 

gymzaal werd er 1x per maand koffie 

geschonken. Na de verhuizing naar de nieuwe 

kerk werd dit uitgebreid naar iedere week.  

‘Vrijwilligers meldden zich aan en de groep is 

bestaat op dit moment uit iets meer dan 

twintig mensen’, zo vertellen zij, ‘twee ervan 

komen op zondag vroeg naar de kerk om de zaal in te richten. Er worden rond de 

honderd kopjes klaar gezet. Het koekje ontbreekt zeker niet.’       

Ieder zoekt zijn of haar plekje in de zaal. 

Duidelijk is wel dat er behoefte is aan deze 

ontmoeting. Kerkgang is meer dan alleen 

de dienst. Zittend aan tafel of rondlopend 

met een kop koffie in de hand. Je merkt dat 

ieder op zijn of haar wijze geniet van dit 

moment: jong, oud, samen of alleengaand.  

Soms kijken mensen eerst thuis digitaal 

naar de dienst en komen dan alsnog naar 

De Open Hof.  

Aan de dienstdoende vrijwilligers de taak 

om na afloop op te ruimen.  

‘We beginnen op een bepaald moment, want er zijn er die blijven zitten.’       

Wilt je meer weten? Stuur dan even een mailtje naar:  

koffiegroep.openhof@pkn-veenendaal.nl 
(Interview: Henk Brouwer) 

Onze taakgroepen in de schijnwerpers 

De Koffiegroep 
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