
 

 

 

Samen eten is gezellig! 

In de Open Hof wordt 1x per maand een eettafel georganiseerd en vrijdag waren 

wij er ook bij. 

Er heerste een gezellige sfeer en rond 

de klok van 6 uur werd het eten door 

een vast groepje vrijwilligers gebracht. 

Zij hebben het eten thuis gekookt.  

Vandaag stonden er 2 verschillende 

rijstgerechten (rijst met een gele en een 

rode saus) op tafel en er was genoeg 

om van allebei de gerechten lekker te eten en ondertussen met elkaar te praten. 

Daarna kwam er een heerlijk toetje en als je wilde ook nog met een flinke dot 

slagroom.  

De maaltijd werd afgesloten met koffie en 

thee en werd er nog wat gezellig  

nagebabbeld. Na afloop waren er enkel en 

alleen positieve reacties en dat is toch 

prachtig om te ervaren.  

De eettafel wordt gehouden op de 1e 

vrijdagavond van de maand van  

18.00 - 20.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur.  

Heb je zin om ook gezellig mee te eten, dan ben je van harte uitgenodigd.  Vooraf 

wordt de datum aangekondigd in het kerkblad en de weekinfo en kun je je opgeven 

bij Ada Coppoolse, e-mail: eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl  

Er zijn een aantal mensen in de werkgroep  die koken of helpen met de 

voorbereidingen, maar ze kunnen zeker nog meer hulp gebruiken.  

Als je daar interesse in hebt, kun je ook contact opnemen met Ada. 

Wilt je meer weten? Stuur dan even een mailtje naar: 

eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl 

(Interview: Hans & Klara Wielink) 

Onze taakgroepen in de schijnwerpers 

Eettafel  
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