
 
 Orde van dienst voor 28 september 2025  
 
 Voorganger :  ds. Coby de Haan  
 Ouderling van dienst  :  Henny Bokje 
 Lector  :  Dirma van de Wetering 
 Organist :   Wouter Wieldraaijer  
 Collecten : 1e Diaconie, zie Weekinfo 
   2e Kerk 

Welkom en mededelingen  
We gaan staan 
Zingen: Lied 985: 1, 2 en 3 - Heilig, heilig, heilig  
 

Over de drempel:  Welkom in dit huis 
 

Welkom in dit huis 
Stap over de drempel 
Wees bewust van wat je meedraagt 
Je mag het hier achter laten 
 

Welkom in dit huis 
Begroet elkaar 
met de hand op het hart 
met een woord van vrede 
 

We groeten in de dienst de mensen om ons heen 
 

Welkom in dit huis 
huis van ontmoeting 
huis van verzoening 
huis van vrede 
huis van genade. 
 

We worden stil  voor God 
Bemoediging en groet: 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de HEER 
ALLEN:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:   Hemelhoog is Zijn goedheid 
ALLEN:    TOT IN DE DIEPSTE DIEPTEN REIKT ZIJN TROUW 
Voorganger:  De Heer is met je 
ALLEN:   ZIJN VREDE IN ONS 
 

Zingen: Psalm 23: 1 - Ik wil van God als van mijn Herder spreken  
 

Gebed 
* Stil gebed 
* Zingen: Lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben  
Vervolg gebed 
* Zingen: Lied 654: 1, 2 en 4 - Zing nu de Heer, stem allen in  
 

Kindermoment  
Thema bijbelbasics: Ester en Haman 
* Zingen: Lied 388: 1, 2 - Als je geen liefde hebt voor elkaar (Hemelhoog) 
 

 
 

Welkom in dit huis 
Kijk elkaar aan 
Wees je bewust van wat je tegenhoudt 
om elkaar echt te zien – 
Je mag het achterlaten 
 



                                                         Wijkkerk “De Open Hof”
  

 

 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Bijbellezingen:  
• I Samuel 16: 1-13  
Zingen:  Lied 420: 1, 2 - Heer wijs mij uw weg (Hemelhoog) 
• Ezechiël 34: 1-11  
Zingen:  Lied 653: 6 - Gij zijt tot herder ons gegeven  
 

Preek:  Wat is een goede leider? 
 

Zingen:  Lied 992: 1, 2, 3 en 4 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
 

Gebeden 
We sluiten de gebeden af met het zingen van Lied 1006 -  
  Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen 
 

Aandacht collecte 
 

Kinderen terug uit de KND 
 

Zingen:  Lied 418: 1, 2 en 3 - God schenk ons de kracht  
 

Zegen 
Voorganger: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
Voorganger: Voor wie zoeken in stilte naar een vuur voor hart en handen: 
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
Voorganger: Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven; 
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
Voorganger: Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
Voorganger: Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven 
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
Voorganger: Het licht van Gods ogen gaat over u op!  
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
ALLEN:  AMEN 
 
De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet 
van de gemeente naar de heer en mevrouw Heikamp 
 

Rekeningnummers voor de collecten: 
Diaconie:  NL14 RABO 0395 138 906  
Kerk:   NL70 RABO 0395 138 868 
 
 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 


