
 
     Orde van dienst 

 voor 17 april 2025  
Witte Donderdag 

  

 Voorganger :  ds. Rob van de Wetering 
 Ouderling van dienst  : Johan Slok 
 Lector : Anneke Veldhuis 

 Organist :  Wouter Wieldraaijer 
  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen:  Lied 564A –  

Het kruis van de Heer is onze trots (introïtusantifoon) 
Psalm 67: 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig  

 
Moment van stilte 
 

Votum en Groet 
  
Gebed 
 

Zingen:  Lied 869: 1 en 5 –  
Lof zij de Heer, ons hoogste goed  

 
Schriftlezing:  Exodus 12:15-20 (NBV21) 
Zingen:  Psalm 81: 1, 4 en 8 –  

Jubel God ter eer  
 

Schriftlezing:  Johannes 13:1-15 (NBV21) 
Zingen:  Lied 569: 1, 2 en 3 –  

Toen Jezus wist: nu is gekomen  
 

Verkondiging  
 

Zingen:  Lied 395 –  
Ik wil jou van harte dienen (Hemelhoog) 

 

Gebed 
  

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
Zingen:  Lied 565: 1, 2, 3 en 5 –  

Het hoogste woord daalt uit het licht  
 

 
 



                                                         Wijkkerk “De Open Hof”
  

 

 
 

Nodiging 
 

Tafelgebed 
 

V:  De Heer zal bij u zijn!  
G:  De Heer zal u bewaren!  
V:  Verheft uw harten tot God!  
G:  Wij zijn met ons hart bij God.  
V:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
G:  Het past ons de Heer te danken. 

 

… en U te huldigen met ons lofgezang: 
- Zingen (staand): Lied 405: 4 –  

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig (LB) 
 

… Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
- Acclamatie (gemeente): 
 

Zijn dood gedenken wij 
Zijn opstanding belijden wij 
Zijn toekomst verwachten wij 
Maranatha 

 

Vredegroet 
V:  De vrede van de Heer zij altijd met u en met jou. 
G:  En met uw geest. 

 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 

Breken van het brood en uitschenken van de wijn 
Wij delen brood en wijn  
 

Dankgebed 
 

Afruimen tafel 
 

Schriftlezing: Johannes 14:15-31 
Zingen:   Lied 247: 1, 2 en 5 –  

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt  
 
We verlaten in stilte de kerk. 

 


