
 
 Liturgie/Orde van dienst 
 voor 17 november 2024   

 Voorganger :  ds. John Boogaard 
 Ouderling van dienst : Pieter Mol 
 Lector : Anke Smid 
 Organist :  Erik Westerhout 
 Collecten : 1e Diaconie 

   2e Kerk 
 
 Denk je eraan om je mobiele telefoon op ‘stil’ te zetten? Dankjewel! 
 

Kerkproeverij Þ Dé gelegenheid om eens  
‘aan de kerk(dienst) te (laten) proeven’! 

 
Woord van welkom door Pieter Mol –  

in deze dienst is hij: de zgn. ouderling van dienst.  
 

Psalm 119: 1, 10 (Uit ‘De nieuwe psalmberijming’)  
  1.  Als je de weg van Gods geboden gaat, 
 je voeten in het rechte spoor blijft zetten, 
 naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 
 vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
 Een zegen is wat in uw regels staat; 
 U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 
 

10.  Fraai lijkt wat leeg blijkt – houd mij daar vandaan. 
 Laat mij uw wegen gaan, dan zal ik leven. 
 Houd uw belofte, zie uw dienaar aan! 
 Goed is elk voorschrift dat U hebt gegeven. 
 Al ben ik bang dat ik voor schut zal staan, 
 ik word door liefde voor uw wet gedreven. 
 

Moment van stilte 
 

Woord van Bemoediging en Groet 
Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem:  en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Vg:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus  
 Christus 
 in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Gem:  Amen 
 

Lied  512: 1, 4, 5: - ’O Jezus hoe vertrouwd en goed’  
 
 

 



                                                         Wijkkerk “De Open Hof”
  

 

 
Gebed om de heilige Geest 
 

Kindermoment  
- Kinderlied ‘De liefde is lief’  
- Gesprek met dekinderen 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –  
   zij lezen uit I Corinthiërs 13 
 

Genesis 1: 26-2:7, gelezen door Anke Smid 
 

Lied 612 - ‘Wij komen als geroepen’  
 

Uitleg én verkondiging 
 

Lied 838: 1, 3, 4 ‘o grote God die liefde zijt’  
 

Punten van ‘zorg en dankbaarheid’ inzamelen:  
‘waar danken en bidden we voor?  

 

We luisteren naar ‘Amazing Grace’  
 

Gebed  
 

Aandacht voor de Collecte!  
Collecteren gaat via QR-code of collectezak bij de uitgang 

 

De kinderen komen weer terug 
 

Lied 975: 1, 2, 3  - ‘Jezus roept hier mensen samen’  
 

Zegenbede 
Be-aming Lied 423 - ‘Nu wij uiteengaan’ 
 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar mevrouw Roodbeen-Westra. 
 

Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij 
koffie, thee of fris.  
 

Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
 
 

Rekeningnummers voor de collecten: 
Diaconie:  NL14 RABO 0395 138 906  
Kerk:   NL70 RABO 0395 138 868 
 
 
 
 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 


