
  

 

Deze maand willen we graag de Bloemencommissie in het zonnetje zetten. 

Er wordt in onze gemeente heel veel in stilte gedaan. Geweldig dat dit ook in deze 

tijd nog steeds gebeurt!  Carla van Laar, Hannie Schoeman, Hannie Hoogenkamp, 

Marjan van de Heuvel en Els Burnette trekken deze kar.  Zij zijn erg enthousiast en 

inspirerend als je ze ontmoet.  

Een voorbeeld: de inzameling van bloemen vorige week voor mensen die het echt 

nodig hebben om wat voor reden dan ook. EEN GEWELDIG SUKSES!!!!  Door de 

bloemencommissie konden 170 boeketten worden gemaakt, die  daarna werden 

uitgedeeld. Een prachtig resultaat! Pure liefde! 

Tot de taken van de bloemcommissie behoren:  

 Het boeket van de zondag (altijd in de kleur van de zondag). 
 

 

 Bloemstukken in de Erediensten, o.a. bij de bevestiging van 

ambtsdragers. Het prachtige stuk rechts was gemaakt bij de 

bevestiging van Rob van de Wetering.  
 

 

 Liturgische bloemschikkingen bij Advent en Kerst –  

het 40dagenproject - Goede Vrijdag en Pasen - Allerzielen 

met de lichtjestafel 

en aan het eind van 

het kerkelijk jaar 

Eeuwigheidszondag.  

De commissie is gestart in 1996 met een gift van de kerk van fl. 500,-- .  Het eerste 

bloemstuk wat ooit gemaakt is, was voor het afscheid van Ds. Fred Meijnhardt.  

Giften voor de bloemencommissie komen binnen van jarige kerkleden en via 

ambtsdragers  en kerkelijk werkers. Ook is het mogelijk om in te schrijven voor (het 

doneren van) een boeket. Juist deze week staan ze er weer met de inschrijflijst.  

Het motto van de werkgroep is:  Ván de gemeente vóór de gemeente.  

De werkelijk prachtige bloemstukken hebben een inspirerende betekenis. Voel je je 

geïnspireerd? Wil je helpen? Mail Els via  bloemen.openhof@pkn-veenendaal.nl, 

want samen dragen is lichter en geeft voldoening!  

(Interview: Hans van der Voorde) 

Onze taakgroepen in de schijnwerpers 
De Bloemencommissie 
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